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Sevgili ölürürükenmiz, 


Allah'ın izni ve sizlerin teşvikleriyle SEBİL bir 
devreyi daha geride bırakarak yeni neşriyat 
devresine başlamış bulunmaktadır. 

, Hakikaten, hiç aralık vermeksizin ve binbir 
bâdireye rağmen, 184 hafta neşriyatını büyük bir 
tirajla birlikte Sündürebilmek bagnkü şartlarda 
bir haftalık mecmua için küçümsenmiyecek bir 
faaliyettir. ç j 


Yüzseksendört hafta boyunca Allah rızası için 
gayret gösteren ve İslâm'ı hayata hâkim kılma 
mücadelesini sürdüren SEBİL bu mücadele aşkını 
önce İslâm'a olan bağlılığından ve O'nun vefâkâr 
okuyucularının teşvik ve alâkasından almıştır. 


. 


Bu uzun zaman içerisinde bazı eksikliklerimiz, 
hatalarımız olmuştur ve olacaktır da, biz hata 
yapmamaya gayret etsek de bunlar ne yazık ki 
oluyor bunlar için okuyucularımızdan şimdiden 
özür dileriz. Tabii ki, bu eksiklikler ve hatalar 
teknik sahaya münhasırdır. Yoksa hamdolsun 
gazetemiz İslâm inancından zerre taviz vermemiştir, vermeyecektir de... SEBİL Allah'ın emrettiği 
yolda İslâm için cihad mücadelesini sürdürecektir. 


Bir ilim ve irfan mektebi olan gazeteniz 
SEBİL önümüzdeki günlerde sizlere hizmetin en 
iyisini sunabilmenin gayretleri içindedir. Her 
Ppüz her dakikamız okuyucularımıza daha iyi 

izmet edebilmenin ve sağlam bilgi verebilmenin 
yollarını araştıran SEBİL ailesi bu faaliyetlerine 
sıkı bir şekilde devam etmektedir. 


Evet, sevgili okuyucularımız, 

Binbir bâdireye rağmen bu günlere geldik 
demiştik. Kağıda üstüste yapılan zamlar, baskıdizgi ve mürekkep fiatlarının durmadan artması, 
hergün bir öncekinden daha bir şiddetle artan 
hayat pahalılığı ve tesauğfi yaşadığımızının 
şuurunda ve hiçbir maniayı dinlemeyerek hizmetimizi sürdürdük ve sürdüreceğiz de. 


Hadiseler korkunç bir. süratle gelişmekte, 
dünya kapitalist ve komünist dengesi hergün 
İslâm lehine bozulmaktadır. Daha düne kadar 
İslâm dünya görüşünü hayattan silmek için" 
ellerinden geleni yap dünyadaki İslâmi 
uyanış hareketinin hızlanması ve gelişmesi karşısında kara kara düşünmeye başlamışlardır. 
Elbette ki, bu hareketi durdurmak için ellerinden 
eleni yapacaklardır, fakat Allah'ın izniyle muvafak olamayacaklardır. 


, Cihad hareketi bütün dünyayı sarmıştır. Dün 
İran ve Pakistan'da bugün Afganistan'da zafere 
ulaşmak üzere olan İslâmi Hareket yarın Mısır'da, 
Suriye'de ve diğer İslâm ülkelerinde de zafere 
ulaşacaktır. 

Zafer inananlarındır. Allah'a emanet olunuz, 
sevgili okuyucularımız. 


Sebil 
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İmar ve İskan Bakanı AP” 
den Mustafa Ahmet Karaaslan 
geçtiğimiz günlerin birinde 
Meclis koridorlarında yakaladığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Orhan Alp'e “gel Orhancığım 
bu hükümetten beraberce istifa 
edelim” demiş. Bunun üzerine 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Orhan Alp İmar ve İskan Bakanı 
Ahmet Karaaslan'a dönerek 
“Ahmetciğim iyi adamsın hoş 
adamsın ama bazan aklına 
garip fikirler takılıyor. Bu fikirleri nereden alıyorsun” demiş. 

Siyasi müşahidlerin açıklamamasına rağmen Ahmet 
Karaaslan'ın İşgüzar'ın istifasından çokrahatlık duyduğunu 
aynı zamanda Alp ve Mataracı” 
nın da istifaetmelerini beklediği kulis dedikoduları arasında 
kulaktan kulağa fısıldanmakta 
imiş. 

Ahmet Karaaslan, bu iki 
bağımsız bakanın da istifasındansonra çok mühim adam 
olacağı için bu iki bakanı istifa 
etmelerini beklemektey miş. 
Böylece Bağımsızların CHP'ye 
ihanet edenlerinin sayısı arta- 


AHMED 
KARAASLAN 
DEMİŞ Ki... 
cağından Ecevit, Ahmet Karaaslan'ı el bebek gül bebek 
tutacakmış. Daha doğrusu Akmet Karaaslan, böyle düşündüğü için bu iki bağımsız 
Bakan'ın istifa etmelerini can-ü 
gönülden arzulamakta imiş 


EVİ 


YANAN 
MAĞDUR 
IŞÇİ 
SOKAĞA 
ATILDI 


21 Mart tarihinde evi 
yandıktan sonra mahalle 
muhtarı ve kaymakamdan 
izinli olarak Eyüp Nişanca 
Mahallesi'ndeki Zal Paşa 
Camii eski medrese odalarına yerleşen İşçi Ibrahim 
Topal, 4 çocuğu, karısı ve 
ev eşyalarıyla birlikte polis 
tarafından dışarı atlımşıtr. 
tarafından dışarı atılmıştır. 


“HAFTANIN YORUMU 


“Hükümet düşmek üzere.” 
“Hükümet Meclis'de azın- 


lığa düştü” 
“M eclis'de eşitlik sağlandı” 
“Hükümei.... günü düşecek.” 


- “CHP'den 40 milletvekili 
istifa edecek.” 

Bu çeşit haberler aylardan 
beri büyüklü küçüklü yayın 
organlarımızın manşetlerinden, 
düşmüyor. Her gün bir balon 
uçuruluyor ve uçurulan bu 
balonda kısa zamanda sönüyordu geçtiğimiz günlerde. 

Diğer yanda halk, artan 
hayat pahalılığı karşısında 
günden güne daha da eziliyor. 
Geçim şartları gittikçe dahada 
ağırlaşıyordu. Millet tüp gaz, 
nebati yağ, şeker ve diğer 
hayati gıdalardan az bir miktar 
alabilmek için saatlerce, hatta 
günlerce kuyruklarda bekliyordu. Bir depo benzin alabilmek 
için haftalarca kuyruklarda 
bekleyenler de vardı bu 
arada... 


Anarşi de almış başını 
gidiyordu bu hengâmede. Hergün beş-on kişi hayatını kaybediyordu. Saldırılar gittikçe 
devlete ve güvenlik kuvvetleri 
ne karşı da yoğunluk kazanı, 
yordu, sıkıyönetime rağmen. 
Sıkıyönetim ise, elinden gelen 
tüm gayretini sarfederek anarşiyi önlemeye çalışıyordu. Fakat netice yine de müsbet 
olamıyordu. 

1978 yılının başında iktida 
ra geçen Ecevit ve ekibi kısa 
zamanda hayat pahalılığını, 
anarşiyi önleyeceğini ve ülkeyi 
yaşanılır bir hale getireceğini 
vaadediyordu millete. Hatta 
mühlet veriyordu bütün bu 


sorunları (!) halletmek için. 
“Şu kadar müddet içinde bütün sorunlarımızı halledeceğiz” 
diyordu, hükümetin başı... 
Aradan birbuçuk yıldan 
fazla bir zaman geçti, fakat 


düzelen hiçbir şey olmadığı 
gibimes'eleler daha da ağırlaştı, 
halledilemez gibi görünen bir 
şekle büründü bu zaman ''içinde... 

Hayat pahalılığı yüzde üçyüz arttı. Enflasyon hızı yüzde 
yetmişbeşeçıktı, kalkınma hızı 
yüzde yediden yüzde üçe hatta 
ikibuçuk'a düştü. Temel sanayi yatırımları durduruldu, üre 


tim düştü, fabrikalar hammad- ' 


de yokluğundan faaliyetlerini 
durdurdular, bu onsekiz-yirmi 
aylık zaman içinde... 

Bütün bu artışlara karşılık 
maaşlarda hiçbir artış olmadığı 
gibi halkı bir nebze olsun 
ferahlatacak faaliyetlerde bulunulmadığı gibi, bazı faaliyetlerde bulunanlara da engel 
olundu. 

Neden?... 

Bu durum karşısında akla 


: hemen bu soru geliyor: 


Neden, bu kadar kötü bir 
duruma geldik bu kadar kısa 


Bizce bu sualin cevabı yine 
hadiselerde aranmalıdır. Ecevit ve ekibi bu zaman. içinde 
sadece iktidarda kalabilmenin 
mücadelesini vermiştir. Pamuk 
ipliğine bağlı hükümetini ayakta tutabilmek için mesaisinin 
çoğunu yıkılmak üzere olan 
kabinesine payanda aramakla 
vakit geçirdi, fakat neyazık ki, 
bu arada “umut” efsanesinin 
de yıkılmasına sebep oldu. 
Kısaca kendi mezarını kendi 
kazmış oldu. 


Sebil 
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. derecede başarılı 


I ktidara geimesindeki 
amaçda zaien, memleket meselelerine çözüm aramak değil, 
sırf iktidar clabilmek için iktidara gelmekdi. Yoksa kendisi 
de biliyordu ki, bütün bu 
dertlerin altından kalkabilecek 
güç kendisinde de yoktu. 

Herşeyden önce devlet yönetme sanatını bilmiyordu 
Ecevit, ve CHP. Devlet yönetmenin bir sanat olduğunun 
şuurunda olmayan bir ekip ne 
olabilirdi, 
devlet yönetiminde bunu da 
bu, iktidar «duğu zaman 
içinde görmüş viduk. 

Devlet yönetmesini bilmeyenlerin devlet adamlığı ciddiyeti de olmadığından, birçok 


“uluslararası ilişkilerde ve beşe- 


ri omünasebetlerinde devlet 
adamlığıyla (bağdaşmayacak 
davranışlarda bulunarak yönetim sanatında ne derecede 
bilgisiz olduğunu da göstermiş 
oldu. Fakat şakşakçıları, yaptığı her şeyin, yapılanların en 
doğrusu olduğuna inandırmışlardı onu. 

> Ne olacak bunun sonu? 

Bunun sonu, bu hükümet 
gitmedik çe hiçbir şey düzelmeyeceği gibi, vaziyet daha da 
kötüye gidecektir. Çünkü gidişat bunu göstermektedir. İyiye 
doğru bir gidişin olabilmesi 
için herşeyden önce bu hükümetin düşürülmesi ve istifa 
etmesi gerekiyor, memleketin 
ve milletin selameti için. 

Bu arada akla gelen bir 
başka soru da şudur: Gelen 
bütün bu kötülükleri düzeltebilecek mi? Hayır, fakat hiç 
olmazsa başarili ve şuurlu bir 
yönetim gidişatın daha da 
kötüye gitmesini önleyecek ve 
güçlü bir iktidar gelene dek 
vaziyeti rölantide tutacaktır. 

Aslında gelecek olan iktidarlardazihniyet değişmedikçe 
mes'elelerin çözüme kavuşmayacağı da açıktır. Herşeyden 
önce düzene karşı çıkılmadıkça, bu düzenin araçlarıyla yol 
alınmak istedikçe değişen bir 
şey olmayacaktır. Kültür yine 
Batıya bağımlı olarak kalacak, 
bağımlı kültürün neticesi olarak da ekonomik bağımlılıkta 
devam edecektir. 

Kurtuluşun tek reçetesi 
vardır: O da, gerçek benliğimize dönebilmemiz ve İslâm 
şuuruyla şuurlanmamızdır, kur 
tuluşumuzun reçetesi. 

Eğitimimiz inancımıza uygun hale getirilmedikçe, kültürel bağımsızlığımıza kavuşmadıkça, iktisadi esaret çemberini 
kırmadıkça, kendi kaynaklarımızı ihtiyaçlarımıza yeterli hale getirmedikçe kurtuluş umudumuz da yoktur. 

Ancak bu mes'elelerimizi 
hallettiğimizde, kurtuluştan ve 
mutluluktan söz edebiliriz. 
Yoksa değişen hiçbir şey olmayacaktır. k 


Kiris dâvâmızın tâ başlangıçtan beri 
kaydettiği iniş ve çıkışlar bir kroki 
haline getirilse, devletimiz, zarplılaşmataraftarlarının eline geçtikden sonra Hıristiyan 


Avrupalılar karşısında siyâsi ricalimize 
hâkim olan yılgınlık ve cesaretsizliğin de, en 
güzel bir ifâdesi ortaya çıkmış olurdu. 
Hakikaten, bir siyâset üstadı olan Sultan 
Abdülhamid Han'ın talıta henüz çıkmış 
bulunduğu bir zamana rastladığı için önleyemediği ve tarihlerin “Doksanüç Harbi” 
diye kaydettiği 1878 Türk-Rus Harbi'nin 
getirdiği musibetleri tahfif mecburiyetiyle 
elimizden çıkmış olan Kıbrıs'ın macerasının, 
Türk harici siyâsetine hâkın olan zaaf ve 
zihniyeti aksettiren bir ayna gibi mütâleası 
mümkündür. 1878 Harbi, devlet için ölüm 
demek, olan pek ağır neticeler tevlid eylediği 
ve bu arada moskof askerlerini Yeşilköy'de 
görmek gibi bedbahdlıklara sebep olduğu 
halde, Kıbrıs'ı İngiltere'ye devreden anlaşmanın bir toprak terki süretinde değil de, 
“kiralama “akdi” şeklinde gerçekleşmesi 
sağlanabilmiş ve bu anlaşmanın tepesine de 
devrin dâhi hükümdarı Sultan Abdülhamid 
Han'ın eliyle “Hukuk-u Şâhâneme asla halel 
gelmemek şartiyle...” meşrühati konulabilmiştir. Ne yazık ki, Türk hariciyesi gitgide, 
İttihat ve Terakki'nin mübeşşiri olan garbçı 
bir kadronun basiretsizliği yüzünden ortaya 
çıkan Doksan üç Harbi felâketi hengâmında 
bile gösteribilen bu dirâyet ve şahsiyete 
hasret kalmıştır. Zira her safhada daha da 
alttan alan tavizkâr bir siyâset alıp yürü - 
müştür. Böylece başlangıçta İngiltere'ye 
sadece kira mukabili bir üs olarak devredilmiş bulunan Kıbrıs'ın üzerinde yaşayan halk, 
Lozan Muahedenâmesi'nin imzası anına 
kadar, Türk nüfus kağıdı taşır ve İngiltere'ye 
bile pasaportla girip çıkarken, bu tarihde 
O'nun Türk hakimiyetinden çıkışı kabül ve 
ilân olunmuştur. 


Lozan Muahedenâmesi'nin 20-21 Maddeleriyle gerçekleşen bu hal, Kıbrıs'ın sadece 


Türkiye ve İngiltere arasındaki münâzaalı 
durumuna nihayet'vermemiş, bir de, burası- 
nın geleceğini büyük ölçüde tehlikeye sokan 
mütevâli hatalara zemin teşkil eylemiştir. 
Şöyle ki; bu maddeler gereğince, ada halkına 
iki sene zarfında diledikleri takdirde Türk 
tabiiyetini seçebilmek hakkı tanınmış, ancak 
bu hakkı kullandıkları tarihi takibeden 12 ay 
zarfında Türkiye'ye göç etmeleri mecbüri 
“kılınmıştır. Bir çok kahramanlıkları gibi, 
Lozan Kahramanlığı da, sahte olan İnönü'- 
nün teklifiyle metne giren bu madde 
mücibince, Türkiye'ye ilk hamlede Kıbrıs'- 
dan sadece iskanlı olarak 20 bin muhacir 
gelmiştir. İskânsız gelenlerin hesabını ise 
ancak Allar bilir!.. 


İkinci Cihan Harbi esnasında, açlık 
tehlikesine mâruz kalan Yunanistan ve Ege 
Denizi adalarından, bizim sahillerimize sığınan Rumların, uzun müddet misafir edildik- 


Birinci Cihan Harbi'nin başlangıcından beri 


KIBRIS 
DAÂVÂMIZDA 
RİC'AT!. 


ten sonra kendi nakil vasıtalarımızla Kıbrıs'a 
götürülüp yerleştirilmeleri bu mevzudaki 
ahmaklığa varan hatalar zincirinin en son 
halkasını teşkil etmiştir. 


Meselenin bundan sonraki safhaları efkâr-ı umümiyenin az çok malümudar. 
Bilindiği üzere, Kıbrıs adasında Rum tedhiş 
ve şekâvetinin başladığı sırada, devrin 
Hariciye Vekili “bizim için bir Kıbrıs 
meselesi yoktur” diyecek kadar belâhat 
göstermekten ictinab etmemiştir. Fakat 
zamanla, Ada'daki “Rum mezâlimi"'nin gürültüsü ayyuka çıkınca, efkâr-ı 
umümiyenin artan bakışları karşısında, 
mes'eleye bigâne kalamayan siyâset ricali, 
kendilerini ister istemez Kıbrıs dâvâsının 
içinde bulmuşlardır. Bu süretle, mesele halka 
intikal edip de 'dahili siyâsetin baskı 
unsurlarından biri haline gelince, siyâsilerimizin gönülsüz ve samimiyetsiz bir süretde 
de olsa, bununla alâkadar olmaları veyahud 
da hiç olmazsaböyle görünmeleri mecbüri bir 
hale gelmiştir. Ancak hepsinin tutumlarında 
hemen daima, bir yılgınlık ve cesaretsizliğin 
hâkim olduğu da gözden kaçmamıştır. Zira 
bu Ada'nın -çekilmekte olan İngilizler 
tarafından- Yunanistan'a verilmesi mevzuubahs olduğu ilk zamanlarda gerçek hak 
sahibi Türkiye'ye verilmesi gerektiği istikâmetinde mitinglere yeşil ışık yakılarak ortaya 
“Kıbrıs Türktür” tezi atılmıştır. Fakat bir 
iktidar değişikliği bile vâki olmadan, bu nam 
altında bir cemiyet kurdurmuş bulunan 
siyâsilerimizin, aynı cemiyet mensublarını 
6-7 Eylül çıkışını tamir etmek maksadıyle 
hapsetmek yoluna gittikleri bile görülmüştür. Kıbrıs Adası'nın tamamını taleb etmek 
süretiyle başlayan bu tutumun bilâhare ne 
tavizkâr şekillere büründüğü ve bundan 
istüfadeeden Rum şakilerinin giriştikleri 
vahşetin dâsitani ölçülere vardığı malümdur. 
Bu safhada bir cilve-i Rabbani ile hükümete 
ortak bulunan imanlı bir kadronun telkin ve 
tesiriyle Temmuz-74 Harekâtı'nın gerçekleştiği ve böylece yarım yüzyıldan beri çiğnenen 
haysiyetimizi tamir imkânının doğduğu 
malümdur. Ancak, Rum şakileri, Türk 
siyâsetinden beklemedikleri bu şahlanış 
karşisında, önce bütün bir Garp emine 
karşı hırçın bir tavır alarak NATO'dan çıkma 
ve Amerika'ya ağız dolusu küfretme gibi 
hareketleri denemiş, sonra da soğukkanlı 
bir siyâsetle Türkiye'yi bir takım diplomatik 
baskılarla dize getirme çarelerini aramaya 
koyulmuştur. Amerika'nın uzunbirmüddetle 
Türkiye'yetatbik eylediği “silâh ambargosu” 
bu Yunan propaganda ve taktiğinin eseri 
olarak ortaya çıkmıştır. 


Yunanlılar Türk siyâsi ricâlinin ötedenberi hıristiyan Batı Alemi'ne şirin görünmek 
ihtiyaç ve hevesleri içinde çırpınmakta 
olduğunu ve bu tutumu vazgeçilmez bir 
siyâsi prensip halinde benimsemiş bulunduğunu çok iyi bilmektedirler. Bu yüzden, 
hıristiyan Batı Âlemi'nin teveccühünü kaybetmek hususundaki korku ve endişelerin 
Türk hariciyesinin dehşetli bir zaaf noktasını 


teşkil eylediğini gözönüne alarak, bu yöndeki 
baskıları artırma yoluna gitmişler ve son 
günlerdeki gelişmelere bakılırsa, bu tatamun 
ilk müsbet neticeleri istihsâlede başlamışlardır. Hakikaten, evvelce Rossides'le aynı 
Loca'ya mensübiyetini gösteren vesikayı 
neşretmiş bulunduğumuz Denktaş” ın, “Bir 
hudud ayarlaması yapılacaktır.” şeklindeki 
beyânıile, başlayan tâvizci siyasetin kapısını 
aralıklama keyfiyeti her an gelişmekte ve bu 
kapı, hergün biraz daha açılma istidadı 
göstermektedir. Evet, bir hudud ayarlaması 
yapılabilir, fakat dünya umümi efkârı, bir 
kere Türkiye'nin hakkından fazlasım aldığı 
şeklinde şartlandırıldıktan sonra, Denktaş'ın 
ağzından dökülen bu cümle,' ayarlamanın 
Türkiye lehine yapılmak ihtimali melhuz 
bulunmadığına göre neyi ifade etmektedir? 
Elbette, Türkiye'nin Temmuz 1974'de o güne 
kadar tevâli eden kayıplarından ancak bir 
kısmını telâfi istikametinde katetdiği merhaleden geri dönüşünü... Bugün Türkiye'yi 
iflasın eşiğine getirmiş bulunan Ecevit'in dün 
takındığı sahte “Kıbrıs kahramanlığı” tavrı- 
nın çoktan yaldızı dökülmüş ve Temmuz 
1974'teki harekâtın sırf MSP'nin eseri olduğu 
gerçeği gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır.0, 
bu mesud rolünü Kıbrıs'ı sadece Rumlara 
karşı değil, Ecevit'e karşı da korumak üzere 
dimdik nöbettedir. 


Artık nebâti bir hayata mahküm bulunan 
Ecevit Hükümetini, her mevzuda en ağır bir 
dille, yeren AP'nin Kıbrıs meselesindeki 
sükütu son derecede mânidardır. Halbuki 
.hükümetin yardım koparmak için batılıların 
önüne sürdüğü iştah kabartıcı tâvizlerin 
başında Kıbrıs'ın geldiği şüphesizdir. Ama 
AP'de hıristiyan garb ricâline şirin görünmek hastalığına müptela eşnas elindedir. Bu 
sebeple o bile MSP'nin tavizsiz Kıbrıs 
siyâsetini ütopik (hayalci) bulmakta ve bu 
hususta güya realist (gerçekçi) bir tavır 
arkasına saklanarak hükümetle his ve rey 
birliğini, sürdürmektedir. Bu husustaki 
sükütun asıl mânâsı budur. 


Şu durumda en hayati dâvâlarımızdan biri 
olan ve bizim için hassas bir haysiyet 
meselesi bulunan Kıbrıs da, aynen “ağır 
sanayi” hamlemiz gibi, MSP'nin imanlı 
kadrosunun omuzlarına mevdudur. Zira 
onun dışındakiler, Batılılardan ürküntüyü ve. 
onlara tebâiyeti bir nevi tabiat-i asliye 


- haline getirmişlerdir. Elli yıldan beri, Batı'ya 


kuyruk olmayı İslâm Dünyasına baş olmaya 
tercih etmiş bulunan kadrolardan başka ne 
beklenir!.. 


Ama şu var ki, artık vatanın imanlı 


'evlâdları, milletin yarım asırdan beri çözüm 


bekleyen dert ve dâvâlarını halletmek üzere 
bunun yegâne yol ve vasıtası olan siyâsi 
kadrolaşmalarını tamamlamış ve devlete 
tâlip hale gelmişlerdir. Bu yüzden, Kıbrıs 
gibi kangren olmuş bir meseleden millf hak 


've menfaatlerimizden taviz vermeye kimse- 


nin gücü yetmeyecektir. Hatta AP veCHP el 
altında his ve rey birliği yapsa bile!.. 


| i 
' Meclis Koridorlarınd 


yakın tarihimizde 


MEGHUL KAHRAMANLAR 


öldürülen 


. “—Yarasının istirahaver (acı verici) ve 
bünyevi buhran tevlid edici mahiyetine 
rağmen, Halit Pasa'yı, melakat-ı akliyesine 


(E CDADIMIZ teşebbüs ve hamle zaruretiyle birlikte gelen rahmet ve 
bereketi ne güzel ifade etmiler? Buradaki 
bereket, çağımızda “prodüktif” diye bilinen “müsmiriyet” karşılığı verimlilik 
demektir. Bir potansiyel kuvvetini, bir iş 
meydana getirmek üzere, bir hedefe müteveccih olarak hareket etmesi veya eitirilmesi, plânlı, programlı, sistemli ve 
âhenkli bir hareket idaresine sahip olduğu 
takdirde neticede hayır, bereket, bolluk, 
verimlilik ve fayda meydana getirir. 
Yapılan iş madde planında ise, neticede 
refaha, mânâ planında ise saadete kevuşulur. 


Müslüman, kalbinde topladığı iman 
" barajı ile teselli bulacak ve aksiyondan 
geri kalacak kimse değildir. Binbir korku, 
endişe, şüphe, vehim ve tereddüdün sevkiyle “İslâmi bir hamleye geçemeyen 
müslüman, önce kalbindeki barajda topladığı iman kefasetinden şüphe etmelidir. 
Can, mal, mevki, şöhret kaygusu müslümanın boğazını ve kalbini sıkıyorsa bu 
karara vehim ve kuruntuları atmadan bir 
müslüman, kâmil imâna eriştiğini söylemesin. 
- Siyasi platformda, binbir eksikliğine ve 
İslâmi telakkiye zıt bir anlayışın zaruri 
icabına rağmen, eğer davayı kurtarmak 
niyetiyle bir öoplanma başlamışsa, bu 
topluluğun maddeten ve manen desteklenerek, bâtılın gövde ve kuvvet gösterisi 
kabul ettiği seçimlerde en yüksek puana 
kavuşturulması, Hakk'ın tam ikamesine 
yolaçması da, bâtılı perişan etmesi ve 
bakımından müslüman'ın boynuna borç 
olan bir siyasi aksiyon'dur. 


tamamen sahik ve asabına hakim gördüm. Bu 
tip cerihalarda (yaralarda) şuurun tamamiye 
tini muhafazası nadir ahvaldendir. Paşa, 
hadisenin vukua geliş tarzını teferuatıyla 
anlattı. Yarayı yanın açacağım..” 


Diğer taraftan tehkikatı bitirmiş olan 
Nazım Bey de aynı gün şunlar söylüyordu: 

“— Henüz tevkif edilecek kimse yoktur. Bu 
hususta şimdilik birşey söyliyemem..” 


Savcılığın tahkikat fezlekesi 12 Şubat 1925 
Perşembe günü neşredilmişti. Buna göre 
Halid Paşa, iki cebinden birden silah 
çıkararak, Ali Çetinkaya'nın üzerine hücum 
etmiş,bu durumda geriye kaçan Ali Bey'in 
ayağı takılarak, merdivenden düşmüş olmasın 
dan dolayı, Halid Paşa'nın attığı kurşunlar 
karşısında hayatını tesadüfen kurtarabilmiştir 


“Ancak kurşunlannın boşa gittiğini gören 


Halid Paşa, Ali Çetinkaya'nın üzerine atılarak 
elini tutmuş ve tabancasını almıştır. O anda 
patlayan tabancanın kurşu” (*“Zeyi, 
yanağını yakmıştır. “Ali Bey bu esnada 
tabancasını hayatını kurtannak maksadıyla 
Halid Paşa'nın göğsüne dayamış ve ateş 
etmiştir. 


Tahkikat fezlekesi birçok noktayı izah 
etmeyip, açık bırakıyordu. Bunun üzerine, 
mebuslar arasında ve matbuatta şiddetli 
münakaşalar başlamıştır. Bu münakaşalar ve 
fezlekenin eksiklerini tahlil eden Cemal Kutay 
aynen şöyle demektedir: 

“Tahkikatın vardığı bu neticelerin iki 
mühim hadiseyi ortaya koyduğuna işaret 
ediliyordu. Bunlardan birincisi şuydu: Ali 


.Bey, Halit Paşa'ya ateş ettiği zaman, “Paşanın 


elinde tabancasmı yoktu. Hangi tabanca?.. 


“Tahkikat fezlekesinde, Halit Paşa'nın “Taban 


cası” tabiri kullanılıyor, “Tabancalar” denil- 


-miyordu. Halbuki iki satırlarda (iki tabanca” 


dan bahsediliyor ve hatta Ali Bey'in hayatı- 
nın kurtulmasına asıl sebep olarak da iki 
tabancanın birden ateş etmiş olması gösterili- 


İSLAMİ 
HAMLE 


Yine siyasi plâtformda, müslümanın 
mason güdümlü partilerde, sosyalist teşekküllerde, İslâmiyeti, Türklük veya 
Araplık gibi ırki şartlara bağlayan ve 
ancak bu şartlardan biriyle kabul eden 
hiziplerde, yahut küfrün beşinci kolları 
eliyle İslâm'ın bağrında açılan Alevilik 
yarasını deşerek siyasi parsa toplamak isteyen mutlak küfürdeki kimselerin yanında bulunması en büyük imân zaafıdır. 
Bütün müslümanlar, küfür şubelerine hakimiyeti kaptırmamak için tek teşekkül'de, tek bayrak altında toplanmalıdır. 
lar. 


Iktisadi sahada, müslümanlar biraraya 
gelip, paralarından, mallarından, imkânlarından bir kısmını bir “İslâmi Fon”da 
toplar ve bir takım ciddi teşebbüslere 
geçerlerse, bunlarla elde edilecek ticari kâr 
ve dâvâya yapılacak hizmet İstanbul'daki 
bir avuç azınlığın astronomik rakamlara 
erişen kârından mutlaka fazla olur. Zira 
birlikten kuvvet doğar. 


İçtimai planda, müslümanlar tek tek 
yaşayan, kopuk parçacıklar halinden kurtulup bir cemaat şuuru içine girmelidirler. 
Bir maddenin sağlamlık derecesi, o 
maddeyi teşkil eden atomlar arasındaki 
sıkıık bağına ve moleküllerin birleşme 
kuvvetine göre farklı farklıdır. Müslüman, 
içtimâi plânda da en soylu ve en verimli 
hareketi “birlik” ve “bütünlük “e erişmekle yapacaktır. 
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yordu. Avni Bey, Halit Paşa'nın sadece sağ 
elinde olan tabancasını almıştı. Halit Paşa' 
nın iki eliyle de aynı meharet ve isabetle ateş 
ettiği malumdu. O halde, Paşa, neden 
sadeece bir tabancasını kullanmış, diğerini 
kullanmak imkanı bulamadığına göre, yaralanmasından sonra bu tabanca ne olmuştu?. 
Tahkikat fezlekesi, bu noktayı tamamen 
meskut geçiyordu. 

Avni Bey, Halid Paşa'nın tabancasını 
aldıktan sonradır ki, Ali Bey, Halit Paşaya 
ateş etmişti. Yani, Ali Bey ateş ettiği zaman, 
Halit Paşa'nın hem elinde tabanca yoktu, 
.em de, üzerinde Avni Bey'in bulunması 
dolayısıyle, elinden alınan tabancasından 
gayri, bir silahı olsa dahi, onu istimal 
edebilmek kudret ve imkanından mahrumdu. Bu hüküm, fezlekede serahetle beyan 
edilmemiş olmakla beraber, fezlekenin bilir 
ve tanzim seyrinden anlaşılıyordu. 


Diğer bir nokta, Avni Bey'in durumu idi: 
Cebellibereket mebusunun, Halid Paşa, Ali 
Bey'i altına alub, göğsüne sol kolu ile 
bastırarak, sağ eliyle tabancasını şakağına 
dayayub tam ateş edeceği zaman,soğukkanılıkla Paşa'nın elinden tabancasını aldığı 
.ifade ediliyordu. Halbuki Avni Bey'in, Halid 
Paşa'nın elinden tabancasını aldıktan sonra, 
üzerinden kalkmadığı, O'nu hareketsiz ve Ali 
Bey'e kolaylıkla hedef olacak şekilde kıskıvrak tuttuğu anlaşılıyordu. İşte bu sırada da 
Rize mebusu Rauf Bey—kendi itirafıyla da 
sabit olduğu üzere—tabancasını çekmiş, 
mücadelenin neticesini bekliyordu. Elinde 
tabanca olduğu için ve Halid Paşanın 
tabancası da o sırada, Avni Bey tarafından Salih Bey'e verildiği için,Rauf Bey, elinde 
silah kime ateş için beklemişti?. Orada hazır 
bulunanlar bu kadar da değildi: Urfa mebusu 
Ali Şaib, Gaziantep mebusu Kılıç Ali Beyler 
de vardı. Halid Paşa'nın elinden silahı 
alındıktan sonra, buzevat, onun tehlikesiz ve 
zararsız hâle getirilmesinden sonra, neden 
müşterek bir hareketle O'nu Ali Bey'in 
üzerinden kaldırmamışlar ve hadiseye sebebiyet vermişlerdi? 


Halid Paşa'nın vurulduğu zaman, hiçbir 
hareket yapmaya muktedir olamayacak şekilde tespit edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Ali Bey'in ateş anı, işte Halid Paşa'nın, Avni 
Bey tarafından kımıldamıyacak şekilde tutul 
duğu zamana tesadüf etmiş, daha açık bir 
ifade ile bundan sonra vukua gelmişti. Ali 
Beyin, hedefini, sadece Halid Paşa'nın 
altında olmasından değil, Halid Paşa'nın 
hareketsiz bırakılması dolayısıyle kolaylık ve 
isabetle tayin edebildiği de anlaşılıyordu. 


Kaldı ki, Paşa avdet etmek istese, o 
zaman, yine aynı yoldan geçecek ve bu altı 
zat, münhasıran Hüseyin Beye müteveccih 
birvak'ayı önlemek arzusunu izhar ettiklerine 
göre, bu aizulannı, Meclis heyeti umumiyesi 
huzurunda daha kolaylıkla tatmin ve temin 
edebilme imkanına da mazhar olacaklardı!. 

İşte bu sebeplerle tahkikat fezlekesi 
üzerinde, neşriyat veya kulis yoluyla bir çok 
-şeyler söylendi. Hiç kimse, adaletin hakikatı 
aradığında şüphe etmiyordu. Fakat, hadise 
bir hava mevzuu olmadığına göre, hukuk 
kaidelerine göre, yapılacak iş, daha doğrusu 
yapılabilecek iş, sadece (tahkikatı evveliye 
fezlekesi) tanzim edebilmekti. Taraftarlardan 
birisi, yani bizzat Halid Paşa'nın ifadesi 
alınmamıştı. Adli makamlar: 

—Hissiyattan ari olarak ifade alabilmek 
için tabiblerin müsaadesini” bekliyorlardı,” 
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Düşünce ve yazı hürriyetinin olduğu 
nu iddia eden demokratik ülkeler kendi 
anlayış ve tatbikatları dışında aksiyoner hale 
gelen fikir ve cereyanlara hiç bir zaman 
müsamaha göstermezler. 

Bizde demokrasinin tam olarak başlatıldığıdevir, O çok partili hayata geçişin 


“zamanı kabul edilir. Bu anlayışla, 1945'ler- 


den önce bizde batılı manada demokrasi 


'yoktu. Jemokrasi olmayınca da idare 


totaliter ve despotik olmuş olur. Bu anlayışla 
ilk devirler dikta devirleri miydi diye akla bir 
çarpaşık. soru gelebilir. 

Demokrasiye geçişten sonra kurulan 
partilere baktığımızda statüleri her zaman 
mer'i kanun ve anlayışa uyğun oldukları 
görülür. 

“ Hiç bir zaman sistemin karakterine ve 
yapısına uygun düşmeyen partilere söz ve 
faaliyet hakkı tanınmış değildir. Bu tür bir 
anlayış ise esasta ve temel davranışta rejimle 
bağdaşmış kuruluşları doğurur. 

1959'lerde bizdeki demokrasinin ne tür 
işleyip işlemediğini göstermek bakımından 
bir “İslâm Demokrat Partisi” kurulmuştu. 
Fakat temel yapısında “İslâm” olduğu için 
bu partiye hayat hakkı tanınmadı ve 
kurucuları kanuni takibata uğramışlardı. 
Fakat bundan sonra günümüze gelene kadar 
bir çok partiler kurulup yok oldular. Amma 
İslami inancı temelde, ana umde kabul etmiş 
bir siyâsikuruluşaizin verilmemiş, İslam dışı 
her fikir ve düşünceye ise bol bol primler 


Afganistan'ın Kuz yöresin- 


dağıtılmıştır. 

Sol, demokratik sol, aşırı sol, komünist 
partiler kurulduğu gibi, ayrılıkçı, bölücü, ehli 
sünnet dışı kışkırtıcı, liberalist, kapitalist, 
kemalist partiler kurulmuştur. Her biri 
müşterek noktalar bulup diğeri ile anlaşmıştır. Fakat hiç biri milletle temelde anlaşamamiştır. Nedeni ise gayet açıktır. 

Bir kere milletin yapısını gözönüne 
almamışlardır. Millet neyi kabul eder, neyi 
etmez müzakere etmemişlerdir. Tepeden 
gelen emirler gibi Avrupa'da görülen ne 
varsa onu alıp millete benimsetmek istemişlerdir. 

Anarşi konusunda, partilerin gerçek bir 


diyalog içine girmeleri için £v'de yapılan 


partilerin genel sekreterler seviyesindeki açık 
oturumunda hep bunları düşündüm. K 
AP bu toplantıya icabet etmemişti. Üç 
partinin genel sekreterleri isbat-ı vücut 
etmişti. Hissi olmadan, siyasi tercihimizi bir 
tarafa bırakarak düşünmek ve söylenenleri 


ele almak isteyerek,: oturumun sonunda 


açıkça vardığımız kanaat, en ciddi ve en 
samimi ifadeleri kullananın Sayın Asiltürk' 
ün olduğunu gördük. 

Bir kere AP'nin temsilcisinin olmaması, 
bunun yanında CHP'nin solcu ve bölücü 
Genel Sekreteri AP'yi zimnen itham etmesi 
üzerine, en tutarlı sözü Asiltürk'ün söyleyip 
temsilcisinin bulunmadığı bir toplantıda, bir 
başka partiyi itham etmenin gereksizilği 
üzerinde durması, MSP'nin parti olarak nasıl 


 ALBİRİNİ, 
ÇAL BİRİNE... 


bir şahsiyet kesbettiğini göstermiştir. MHP” 
nin genel sekreteri ile CHP'nin genel 
sekreteri arasında sağcı ve solcu anarşistleri 
koruma ve destekleme yönündeki itici-kakıcı 
ithamları arasından sıyrılıp çıkan MSP'nin 
genel sekreteri olmuştur. Hatta Asiltürk, 
CHP'nin Meclis Başkanı'nı seçmesinde en 
“büyük desteği MHP yaptığı halde, bu partiyi 
itham ettiğini ifade etmesi, bu partinin 
“Türkiye'ye ne kadar iyi niyetlerle baktığını 
göstermektedir. 

Sayın Asiltürk'ün CHP'nin muhalefette 
başka, iktidarda başka tavır aldığını millet 
.önünde açıkça söylemesi karşısında CHP 
temsilcisinin susması, Türkiye'de politikanın 
ve demokrasinin nasıl işlediğini açık bir 
şekilde göstermiştir. 

Şimdi bakıyoruz ki iktidar iki bakanlığı 
iptal etmiştir. Yann bir kaçını da fafa 
koyabilir. Mademki bundan sonra bu bakanlıklann gereği olmayacak, daha önce niye. 
ihdas edilmişti? 

Meclis'e devam edenler yanında kaçanlar 
da aynı sayıyı tutturuyor.. Kim haklı? 

Bu ne biçim demokrsi demeye gerek 
yoktur. 

Tatbikat ve icraat millet önünde gösteriliyor. 

Şimdi bu safhada siyasi hayatın devamını arzu ederek bir tespit yapmak gerekirse o. 
zaman “deriz ki, bütün partiler bir tarafa, 
MSP bir tarafa... 

Çünkü MSP şimdiye kadar olmayanı 
göstermeye gayret göstererek yol almıştır. 
Bundan sonra da bundan asla sapma 
göstermeyecektir. 


de Komünistler, İslama ve 
Kitabına karşı olan kinlerini 
'ispat edercesine Mushafları 
yakmaya kalkışmışlardır. 

Öte yandan Afganistan'da 
Nur Muhammed Taraki yönetimine karşı savaşan mücahid 
ler Gomal kalesindeki askeri 
cepheyi yarmışlar ve diğer bir 
stratejik noktayı da ele geçirmişlerdir. 

Bu arada Afganistan hükü 
metine bağlı helikopter'erin 
cephe düşmeden önce Gomal 
kalesindeki 250 kadar Sovyet 
danışmanı ile parti üyelerini 
kurtardıkları bildirilmektedir. 

Başkent Kabil'in 240 kilometre güneyindeki askeri cephenin düşmesi ile birlikte 
Afganistan hükümet kuvvetleri 
64 kilometre kuzey doğusun 
daki Organ cephesine doğru 
çekilmeye başlamışlardır. 

Bu arada Afganistan Devlet 
Başkanı Nur Mahammed Tara 
ki yönetimine karşı savaşan 
mücahidlerle, Afganistan hükümet kuvvetleri e ârasındaki 
savaşın özellikle hükümet kuv 
vetlerinin elinde tuttuğu Bedir 
Hasan Maımna, Kanroz, Anervozaanı bölgelerinde sürdüğü 
gelen haberler arasındadır. 


Bir yıldan beri hızlanan Af-' 
ganistan komünist idaresi ve 
müslüman halk arasındaki Sa-: 
vaş son günlerde iyice kızışmıştır. Haber kâynaklarının 
bildirdiklerine bakılırsa son 
hafta içinde yüz kadar komünist asker öldürülmüştür. 
Müslümanların ipi göğüslemek 


üzere olduğu memnuniyetle 


haber alınmaktadır. 
14 aydan beri idareyi elinde 
tutan Sovyet yanlısı komünist: 


- Tarakl Sovyetlere iltica için 


hazırlıklarını o tamamlamıştır. 
Afganistan'ın kır alanlarının 
yüzde altmışından fazlasında, 
müslümanlar hakim oiduğu da 
gelen habarler arasınlaaır. Bu- 


Afganistan 'da zulüm idaresi 
giderayak Kur an-ı 

Kerim leri 
yakıyor 


gün Afganistan'daki müslüman mücahidler Pathan, Nuristan ve Hazar aşiretlerinin de 
güçlerini yanlarında bulmuşlardır. z 

© — Afganistan'da (hükümetin 
ancak başşehir Kabil'de bile 
yollar dışında müslüman mücahidlere karşı çıkamadıkları . 
ve mağlubiyeti kabul etmek 
üzere oldukları batılı haber 
kaynaklarınca bile bildiriimektedir. 

i 14 aydan beri komünist zulmü altındaki Afganlı müslüman kardeşlerimizin biran 
önce İslâm idaresiyle ferdi ve 
içtimai hayatiarnı sürdürme- 


lerini dileriz. 


Istanbul Ehi-i Kur'an ve 
Mevlidhanlar Derneği Hafızlar 
Günü diye adlandırdığı bir 
bidati bu sene de yenilemiş- 


'lerdir. 


Yıldırım Gürses ve Alaad- 
den Şensoy gibi ses sanatkarlarının da türküler söylediğf'bir 
gün tertipleyerek bunun' adına 
Hafızlar Günü diyen Dernek 
mensuplarının neyin peşinde 
ve hangi gayenin gerçekleşmesi için koştuklarını çevrede 
onları seyreden halk merak 
etmiştir. 

Hünkar Suyu'nda bi araya 
gelen Mevlid:.anlar Derneği 
mensupları ayakta yemek yemişlerdir. Kur'an okuyarak açtıkları toplantıyı daha sonra 
ilahiler ve naatlar okuyarak 
sürdürdükten başka iki şarkıcı- 
nın da şarkılar ve türküler 
söylemesi ve Hafızlar günü adı 


e 
kievlishemiear 
vi 
'Berneği 
e 
bir 
e 4 © 
bid'ati 
8 © 
yeniledi 
. verilen bu bidat hareket sırasında büfe usulü ziyafet Hün- 


kar Suyu sakinlerini hayretten 
hayrete düşürmüştür. 


WWIKIH KÖŞESİ 


(Baştarafı .14.sahifede) 


Örf hakkındaki 
galatların, hataların birçoğunun menşei işte 
bu lafızların müşterekliğidir. Eğer bu kaide 
Mecelle'de görülmüşse bu manayadır. 

Farz edelim ki nass birinci manaya gelsin, 
yine maksada yaramaz. Örf ile amel nass ile 
amel gibidir, demek: Nass nasıl delalet 
ederse, nasıl umumu tahsis ederse, örf de 
öyle delalet eder, öyle umumu tahsis eder, 
demektir. Yoksa vücubu itbada, ona muhalefetle asim olmada, onu inkarla ikfar olunmada 
hiçbir vakit nass gibi olamaz. Bunu şimdiye 
kadar bir fakih iddia etmemiştir. Bundan 
sonra da iddia edemez. 

CEVAP: 6 

“Bazı fakihlere (Ebu Yusuf olacaktır) göre 
nass örften mütevellid ise mevrid-i nassda 
ictihada cevap vardır.” sözü mutlak değildir. 

Müctehid, mevrid-i nassda ictihad edemez demek yukarıda beyan olunduğu vechile 
nassa muhalif ictihad edemez demektir. Bazı 
fakihler nassı tevil ediyorlar, nassı öyle 
anlıyorlar. Yoksa nassa muhalefet etmiyorlar. 

Binaenaleyh nass gerek örften mütevvellid 
olsun, gerek mütevellid olmasın, mevrid-i 
nassda hiçbir vakit, hiçbir suretle nassa 
muhalif ictihada mesağ-ı şer'i yoktur. 


Sebeplerin hepsi bu kadar değil. 

Öyie ki kolonyal doktrinlerin modern 
tarihi (XVi:1. yüzyıldan bu yana) expansion'dan yana olanlarla anti kolonyalistler 
arasmdaki çok defa sert tartışmalarla 
doludur. Ayrıntı'ara girmeyeceğiz. Fransa'yı 
ele alalım. Merkartalizm'i savunanlar (bunlar devlet iktidarının, chrsoh&donigue telakkisi ile kolonyalizmi birbirine bağlar), daha 
sonra çok farklı doktrmiere mensup çeşitli 
yazarlar (Saint-Simon'cu veya ' Fourer'ci 
sosyalistler, P. Leroy-Beauliue gibi liberaller) hep expansioniste'tiler. 

Ama aynı akımları (Abbe Raynal'dan ve 
Jan Babiste Say'dan bazı liberallere ve 
tabiatıyla çağdaş marksistlere kadar) kolonyal maceranın hasımlarında da bulmak 
kaabı ap» e 
KOLONİALİZMİN İKTİSADİ YÖNLERİ 

Sosyal yönleri bakımından, kolonyal 
vak'anın yorumu önce olayın muhtevasını ele 
almak, sonra da tayin edici unsurlarını 
araştırmak, nihayet, neticelerini tahlil etmekle yapılır. 

a) Kolonyal tabirini belli durumlar için 
kullanmak yerinde olur. Kolonize ülke 
metropoline karşı iktisaden bağımlıdır. 

Koloni dış ülkelerle münasebetinde kendi 
başına buyruk değildir, işlerini metropol 
aracılığıyla yürütür. XVII. ve XVIII. 
asırlarda görülen bu duruma “pakt kolonyal” 
adı verilir. Dayandığı prensip * kolonileri 
yapan metropollerdir, kolonilerin hikmeti 
vücudu da metropollerdir.” Koloniler malla- 


“Birbucuk asra yakındır bir başka cinsi aydın 
imal etmek için gayret gösterilmiş, değiştirilemeyen, değiştirilmesi de imkânsız olan halkla, bu 
okumuşlar arasında derin bir uçurum açılmıştır.” 

Bugün yaşadığımız ortam aslında bir medeniyetin dramının yaşandığı günlerdir. 

Kendini inkâr etmeye zorlanan bir medeniyetle, onu hayat sahnesinden söküp atmak isteyen 
bir medeniyetin kıyasıya verdiği mücâdeledir 
bu... 

Bu durumu en güzel şekilde kısa ve öz olarak 
şöyle tespit ediyor Cemil Meriç: 

“Ihtiyar bir medeniyetin dramıydı bu; kendini 
inkâr eden bir medeniyetin dramı. Doğu ile Batı, 
Haç'la Hilâl, muhteşem bir maziyle karanlık bir 
istikbâl boğaz boğaza idiler. Ama kavga sona 
ermemişti henüz.. Son söz söylenmemişti.” 

Evet!... 

Kavga henüz sona ermedi. 

Aslında, daha yeni başlıyor, bizim medeniyetimizin kavgası. 

Kendini bulan, aslına rücü etmeye başlayan 
medeniyetimiz, kendini yok etmeye çalışan bir 
medeniyete karşı kavgaya yeni başladı henüz... 

Nedir medeniyet?... 

Medeniyet; “Bir milletin kaabiliyetinin, gücünün asırlarca seferber olarak ortaya koyduğu 
nev-i şahsına münhasır bir maddi ve mânevi 
değerler toplamıdır.” diye tarif eder bir düşünürümüz... 

Böyle olunca medeniyet, bir milletin hayat 
tarzı demek oluyor. Milletlerin varoldukları 
günden bu yana edindikleri örf ve adetler, 
gelenekler yani topyekun bir yaşama şekli demek 
oluyor medeniyet... 

Bir cemiyetten, cemaat olma şuurunda olan 


Cemil MERİÇ 


nnı başkasına satamazlar, başka yerlerden 
ihtiyaçlarını karşılayamazlar, yabancı gemi 
kullanamazlar. Hiçbir zaman yüzde yüz 
uygulanamamış olan bu rejim, XIX. asırda 
büsbütün terkedilmiştir. 

b) Kapitalizm ile kolonyalizm akümtğ ili 
münasebetler nelerdir? Kolonyal vak'a şüphesiz ki kapitalizmden öncedir. Acaba 
kapitalizmle birlikte sona mı erecektir kolon- 


“ yalizm? 


KOLONYALİZMİN BUGÜNKÜ 
BUHRANI 

Kolonyalizm klasik biçimiyle tarihe karışmış -gibidir. Yazarlar, acaba kolonyalizmin 
sonu mu geldi diyorlar. Koloniler öldü mü? 
Çağdaş bir yazar, Jacgues Arnault, bu soruların cevabını kolonizasyon tarihinde arryor. Okuyalım: 

BAHARAT VE ALTIN 

Bugünkü kolonizasyon XIV. asırda doğdu. İki ihtiyacın çocuğudur: En eski 
çağlardan beri, doğu ile batı arasında önemli 


, mübadeleler oluyordu. Eskiden doğu ileri idi, 


batı geri. Batı baharat, kumaş, işlenmiş 
maddeler ve hammaddeler ithal ediyordu. Bu 
pahada ağır, yükte hafif eşya Karadeniz ve 
Doğu Akdeniz kıyılarına kadar kervanlarla 
taşınıyor, sonra deniz yoluyla yahut tekrar 
kara yolundan Batı Avrupa'ya aktarılıyordu. 
XIV. asırda Türkler Ortadoğu üzerindeki 
hakimiyetlerini güçlendirdiler. Baharat yolu 
kesildi. 

Bu arada, Avrupa'da şehirler ve el 
sanatları gelişmişti. Beylerin şehir mallarını 


BİR 
MEDENİYETİN 
DRAMI 


bir topluluktan, bütün bunlardan vazgeçmesini 
istemek demek, onun ölüm fermanını imzalamak 
demektir. Cemiyetin kendi kendisini ölüme 
mahkum etmesidir, medeniyetinden vazgeçmesi. 

Bu, inançların sarsılması 've yok olması 
demektir, 

Bu, geleneklerin ve hayat düzeninin yıkılma- 
ya yüz tutması demektir, 

Bu, milli ruh ve kültür bütünlüğünün 
kaybedilmesi demektir ki, bütün bu değerlerden 
yoksun olan bir cemiyetin içtimai, iktisâdi vesair 
mevzularda şaşmaz kararlar vermesi, isâbetli 
hamleler yapması mümkün olamaz, böyle bir 
cemiyetten de bunlar beklenemez... 

Bugüne dek yapılanlar, insanımızı kendi 
medeniyetinden uzaklaştırmaya çalışarak, ona 
kendisine tamamen yabancı bir değerler sistemini kabul ettirmeye çalışmak olmuştur. 

Ama bu sistem, cemiyetimizin inancına, 
yaşaniısına ters olduğundan cemiyetimizde 
korkunç bir bunalımın doğmasına sebep olmuştur bugün.. 

Cemiyetimizde varolan bunalımların temelinde medeniyet dâvâsı yatmaktadır, aslında... 

Buna çözüm getirilmedikçe, bu temel mevzuda birlik sağlanmadıkça hiçbir şey yapılamaz 
cemiyetimizde... i 

Aslolan ve etrafında birleşilmesi gereken 
hakikat şudur: , 

Biz batı medeniyetinden değiliz. Biz “İslâm 
Medeniyeti”ndeniz. Bizim cemiyetimizin temelinde “İslâm Düşüncesi” yatar, hayatını “İslâm 
Nizamı''yla tanzim eder bizim insanımız... 

Kısacası; biz müslümanız, Elhamdülillah.. 

Ama, sözde müslümanlardan değil... 


satın almak için gümüş veya altın ihtiyacı 
gittikçe artıyordu. Parayı kimden alacaklar? 
Köylüden. Köylü de vergisini ödemek için 
pazara daha çok mal getirmek zorundadır. 
Ticari mübadeleler yoğunlaşır. Büyük bezirgânlar türer. 

Artan talebi karşılamak için sermaye 
lazım. Gerçek bir para susuzluğu Avrupa'yı 
kavrar. Marco Polo, zengin bir Venedikli 
tüccarın oğludur. Babasının ticaret işleri için 
Çin'e kadar uzanır. Seyahatnamesi Avrupa”- 
nın muhayelesini kanatlandırır. Altının 
nerede olduğunu anlamıştır artık. Baharat 
yolu aynı zamanda altın yoludur da. 
Denizcilik gelişir, yeni silahlar emniyeti daha 
çok sağlar. XIV. yüzyılın sonunda, Avrupa'- 
nın genç burjuvaları feodal engelleri kırmağa 
ve emeklerini birleştirmeğe muvaffak oldukları ölçüde yeni bir baharat ve altın yolu 
aramağa girişirler. 

Bu işte ilk hazırlananlar Portekizlerdir. 
Afrika kıtasını dolaşarak doğu yolunu 75 
yılda keşfederler. Hind'e varan ilk Portekizliler, 1503 Ekim'inde, oradan bir gemi yükü 
ile dönerler. Lizbon piyasasında karabiber 
fiyatları yarıya düşer. Portekizliler 1516'da 
Çin kıyılarına çıkar. 1542'de Japonya'ya. Bu 
arada E) Mina (Gana) kalesini kurmuşlardır. 

Peşlerinden İspanyollar gelir. Akdeniz”- 
deki ticaretlerini korumak için büyük emekler harcadıktan sonra, madem ki dünya yuvarlaktır, batıya gitmek suretiyle doğuyu 
bulmak kabil diye yola düşerler. 1492 
Mayıs'ında Karaib yerlileri Colomb'u keşfeder. Colomb'dan sonrakiler Amerika kıtasını 
hakimiyetleri altına alır ve korsanlıkla, ti-. 
caretle, savaşla ele geçirdikleri Amerikan 
altınını Batı Avrupa'ya boca ederler. 

İspanyol boyunduruğundan kurtulan Hollandalı burjuvalar da güney yoluna revan 
olurlâr. Endonezya'ya varıp 1609'da ticari 
müesseseler kurarlar. Geçerken, Portekizlerin El Mina kalesine el koyarlar. Hollanda 
kolonizasyonundan itibaren koloni anlayışı 
değişir. 

Yeni bir ekonomik nazariye yayılır. Bu 
nazariyeye göre, bir ülkenin zenginliği, 
halkının ütetiminden çok o ülkede tedavül 
eden altın ve gümüş miktarına bağlıdır. 
Demek ki, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu 
egzotik ürünleri Avrupa'nın dışından getirmektense (bunun için altın çıkarmak lazım) 
Avrupa'nın iklimi müsait ülkelerinde üretmeye çalışmak daha doğru olur. Avrupalıların kolonileri, faaliyetlerinin meyvesini metropollerine aktarırlar. Metropol de onlara 
ihtiyaç duydukları malları satar. Hesap sonunda ticaret bilançosunu metropolün lehin- 
de ise amaca varılmış olur. Bu gaye ile, 
Fransızlarla İngilizler Kuzey Amerika'ya 
yerleşirler. Ama sistem mahiyeti icabı 
yıkılmağa mahkümdur. Metropol, koloninin 
gittikçe ihtisaslaşan üretiminin hepsini alamayınca sistem çökmüştür. O kadar da değil, 
koloni ihtiyaç duyduğu mamul eşyayı bizzat 
üretmeye veya başka ülkelerden daha ucuz 
tedarik etmeye başlayınca sistem yine bozulur. İskân kolonileri metropollerinden 
ayrılırlar (Kuzey Amerika, Latin Amerika, 
bu arada Küba) veya sistem çözülür 
(Antiller). i 

DÜNYANIN PAYLAŞILMASI 

Asırlar boyunca, Avrupa'nın tacirleri, 
bankerleri, imalatçıları, kısmen kolonilerin 
kazancı sayesinde Avrupa ekonomisini degiştirmeye çalışırlar. XIX. asrın başlarında 
sanayi Şaşılacak bir gelişme kaydeder. 
Hammadde kaynaklarını ve belli pazarları 
elde etme arzusu, işçilerin aşırı istismarından 
doğacak sosyal bir kriz korkusu, milli 
rekabetler çok gr-meden Avrupa'nın en 
güçlü burjuvalarını devletlerinin aracılığı ile 
dünyayı paylaşmak gibi, görülmemiş bir 
maceraya iterler. Asrın sonunda kutuplar bir 
yana, bütün dünya parsellenmiştir. Bundan 
sonra ancak yeniden paylaşmalar söz konusu 
olabilir. Dünyanın yeniden paylaşılması için 
yapılan mücadele, dünya çapında çatışmalara yolaçacaktır. Çünkü dünyayı işgal etmek 
sözkonusudur. 

Modern kolonizasyon tarihi, kapitalizm 
tarihinin bir veçhesinden ibarettir. Kolonizasyon gelişmesinin başlangıcından itibaren 
amaçlarını da vasıtalarını da kapitalist 
ekonominin ihtiyaçlarına ve karakterlerine 
uygun olarak değiştirmiştir. 

v “(Devamı var) 
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BİR GENÇLE TREN 


Geçtiğimiz hafta Adapazarı'na gitmek 
üzere Haydarpaşa Garı'nda trene binmiştim. 
Münasip-bir yer bulup oturduktan sonra 
içmden kendi kendime “bari iyi bir yol 
arkadaşım olsa” diye düşünürken, ince, uzun 
boylu bir genç çıkageldi ve selâm verip karşı 
kanapede: yerini aldı. Bu gencin gelişine 
sevindiğim gibi kendisini de sevmiştim. 
Çünki emsallerinin pek çoğu “Aljlahın 
selâmı” ile alay ederken, böyle bir gencin 
selâm terbiyesine sahip oluşu, cidden sevindirici idi. Kendi kendime Lâk eğitim, 


gençliğe böyle bir terbiye vermediğine göre, 


bu genç delikanlı herhalde iyi bir ailede 
yetişmiş olmalı” diye düşünüyor ve kendisini 
daha yakından tanımak istiyordu. Bu 
sebeple de sezdirmeden, önce hareket ve 
davranışlarına dikkat ediyordum. 


Tren iyice dolınuştu. Yanımıza da tek 


çocuklu genç sayılacak bir çift gelip yer 


almıştı. Bey, sarışın uzunboylu, mü'min 
yüzlü görünüyor, hanımı da ne tam kapalı ve 


“nede tam açık sayamayacağımız bir kıyafete 


bürünmüştü. Trenin hareketinden sonra 
yanımda bulunan delikanlının da çantasın- 
dan bir iki gazete çıkardığını gördüm. 
Bunlardan bir tanesi de “Sebil”di. Gazetele-- 
rine dikkatlice göz gezdiren bu gencin-büyük 
bir ihtimalle-taleb olduğu anlaşılıyordu. Bu 
sırada ben de bir yandan elimdeki arapça 
“EL-EMman” mecmuasını karıştırıyor, diğer 
yandan da yanımızdaki ailenin bize karşı 
tavrını sezmek istiyordum. Bunun neticesin- 
de gördüğüm, aramızda sessiz bir diyalogun 


.kurulmuş olması idi. Fakat bir müddet 


sonra, sarışın adam ber ikimize olan 
hayranlığını ifade eden cümlelerle bu sessiz 
diyaloga son vermişti. “Ne mutlu size” 
diyordu. Yam otuzbee yaklaştığı halde dış 
görünüşüm aldandığı için olacak ki, beni de 
genç bir delikanlı sayıyor ve devam ediyordu: 
“Bu yaşta yolunuzu sapıtmamış, Allah'ın 
yolunu seçebilmişsiniz. Size gıpta ediyorum. 
Zamanımızın gençlerinin durumu cidden 
elem verici. İnanç yok, saygı yok, utanma 
yok.” diyor ve yakınıp duruyor, bütün bir 
milletin ızdırapını dile getiriyordu. 


© Kendisine, bu neslin aslında böylesine 
kötü vasıflarla doğmadığını, -Fatih isimli altı 
yaşındaki oğlunu işaret ederek-bu çocuk gibi 
masum, melek yaradılışlı olduğunu, fakat 
sonunda büyük bir eğitim ihanetine ve 
yıkımına kurban edildiğini anlatmaya çalışıyordum. Mekteplerde bütün batı filozofları- 
nın çoğu yanlış ve saçma fikirlerinin “felsefe 
dersi” adı altında mecburi olarak okutuldugunu, Allah, Kâinat, insan, akil, ruh, varlık, 
din, inanç ve Ahlâk gibi temel mes'eleler 
hakkında, hep batılı filozofların-hem de 
birbirini yalanlayan ve nakzeden-görüşleri- 
nin verildiğini ve böylece “fikri anarşi tohum 
ve mikroplarının” genç dimağlara, bizzat 
“okullarda”zerkedildiğini bildiriyor ve Allah, 
Kâinat, varlık, ruh, akıl, ahlâk ve inanç 
mes'elelerinde, “hak bilgisinin” gerçek kaynağı, Allah ve Peygamber ölçülerinin neler 
olduklarının asla öğretilmediğini ve bütün 
bunların da, “lâik eğitim” adına yapıldığını 
dile getirmeye gayret ediyordum. 


© Ey anne ve babalar!.. 


SOHBETİMİZ 


Halâ “okullarda” okutulan Freud psiko-: 
lojisinde “kız çocuğun babaya, erkek çocuğu- 


ise anaya daha çok meylettiği ve aralarında- 
ki sevginin cinsi bir sâikle ( (itici güç) 
meydana geldiğinin, genç dimağlara yerleştirilmiş yahudi menşeli bir ahlâksızlık mikrobu 


olduğunu anlatınca, ürperiyor ve gençliğe 


ihânetin gerçek hain suratını görür gibi 


oluyordu. “Ama'bütün bu ihanetlere rağmen 


ailede, anne ve babaya büyük mes'uliyetler 
düştüğünü, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ben- 


“zetmesiyle “ebeveynin ola yetiştir- 
, 


ilk halkasını teşkil 
ettiğini, yüce mevlânın Kur'an-ı Kerim'de 
“çocuklarından -ilk plânda -ebeveyni mes'ul 
tuttuğunu” hatırlatıyordum. Bana hak veriyordu: (o O ana kadar konuşulanları sessizce 
dinleyen genç delikanlının dilinin birdenbire 
çözüldüğünü, yağmaya hazır yağmur dolu 
bulutlar gibi boşanırcasına, içini dökmek 
istediğini, fakat taşmamak için de, kendini 


mede mes'ul çobanların 


- tutmaya çalıştığını gördüm. Belli ki, dertli 


idi. Iztıraptan çatlayacak hale gelmişti. 
İsmini, nereli olduğunu ve mesleğini sordum. 
Tanıştık. İsmi Erdoğan'mış. (şimdi Abdüllâtif oldu). Liseyi yeni bitirmiş. Ailesi 
İstanbul'da oturuyormuş. Ama ne aile ne aile 
(!) Her akşam şarap içen, namaz kılmak için 
camiye gitmek isteyen oğlunu dışarıya adım 


attırmayan bir baba... Ve namaz kılan. 


oğluna “Bırak şu geri kafalılığı, biraz açıl 
dünyaya” diyen bir anne... İşte böyle bir 
ebeveynin oğlu, bu Abdüllâtif... Liseye 
devam ederken arada Cuma namazlarına 
gidermiş... Devam ettiği câmiin imamı, 
dâvâsının şuurunda bir hoca efendi... Camiye 
gelip giden Abdüllâtif ve birkaç arkadaşına 
sokuluyor, meşgul oluyor ve onları beş vakit 
namaza başlatmaya vesile oluyor... Ama 
münasebetlerini gevşetmiyor. Kur'an öğretmeyi teklif ediyor. Önce “Elif-bâ”dan 
başlıyorlar... 


Şu günlerde ise, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek üzereler. “Şimdi nereye gidiyorsun?” diyesoruyorum: “Teyzemlere” diyor. 
“Onlar da namaz kılmazlar ama, hiç değilse 
kılana da mâni olmazlar... Câmiye, cemaate 
gitmek istesem “içeriye almayız” demezler... 
Onun için onlara gidiyorum. ” diyor. Yâni bir 
nevi, inancı uğrunda, baba ocağından hicret 
ediyor. Evde üç kardeşi daha varmış... onlar 
nasıl?” diyorum: “Önceleri sapık fikirlere 
aldanmışlardı ama, şimdi Allah'a şükür onlar 
da benim yolumda. Onlara da elimden 
geldiğince İslâm'ı, hem de bir hayat nizamı 
olarak kavratmaya Allah'ın izniyle- muvaffak oldum. ” diyor. 


lâf anlamaz babana biraz israr etsen küfre 
düşesi muhtemel annene, seni tahriklerinde, 
ya hiç karşılık verme veya mutlaka bir şey 
söyleyeceksen biraz acıyın onlra, 


“Aman gayret et Abdüllâtif kardeşim, 


İnsan olarak kendimizden ve çocuklarımızdan mes'ul olduğumuzu unutmıyalım. 
Hayvanlardan bir farkımızın da, “mükellefiyet ve mes'uliyetimiz” olduğunu idrak 
edelim. 


Allah-u Zülcelâl'in 

“Ey iman edenler kendinizi ve «ile 
efradınızı, yakacağı taşlar ve insanlar olan 
cehenneme düşmekten koruyunuz” (Tahrim, 
6) meâlindeki fermaniyle kendimize gelelim. 


Ve Ey-Müslüman bir ailede yetime imkân 
ve nimetine mazhar kılınan mümin gençler! 


- Adbullatif gibileri düşünerek ibret alın da, 


halinize şükredin... Bir de bozuk bir ailede, 
kendisini kurtardığı gibi, her an, dejenere 
edilmeye hazır, masum kardeşelirini de 
kurtarmak için didinen ve buna da “bir aile 
fütühatı” diyebileceğimiz şekilde büyük 


ölçüde muvaffak olabilen bu kardeşimize 


bakarak, etrafımızdaki kardeşlerimizle ilgilenelim, Bu suretle de (İslâmcı Gençlik” 
halkamızı genişletmiş olalım. 


Her tarafı yeniden fethe muhtaç cemiyetimizi etrafımızdaki bu tip sütühatlarla 
kurtarmaya vesile olabileceğimizi de, hiçbir 
zaman unutmayalım. 

Çalışmak bizden, muvaffakıyet ise Cenab'ı Hak'dandır. 

Hz. Allah (C.C.Yın Hz. Musa ve Harun'a 
Firavn karşısındaki tutumlarını hatırlatmasını düşünürek “Yumuşak bir üslüpla” söyle. 
Çünki mühim olan gerideki kardeşlerini 
kurtarmandır” diyorum... “Sabır silâhını 
bırakma, Hz.ibrahim (a.s.)in putçu babasına olan yumuşak ve edep dolu nezâket 
üslubunu rehber edin... Senin dünyaya 
gelmene vesile olan anne-babana “siz yetiştirmediniz, yetiştiremez ve hatta sevmezsiniz 
ama müslüman genç işte böyle olur.” 
dedirtecek şekilde nümüne olmaya çalış... 
Allah'a isyan sayılacak işte onlara itaatle 
mükellef olmadığın için de davândan zerrece 
tâvit verme.” 

Sen Firavunun sarayında yetişen Hz. 
Musa'ya benziyorsun. Materyalist ve lâik 
eğitimin arzu etmemesine rağmen, Allah'ın 
izniyle ve maruf tabirle düzen adına “bir 
imâlat hatası” sayılırsın. 


Ama sen ve sayıları on binleri çoktan 
aşmış senin gibiler, ilâhi bir lütfun eseri 
olarak, materyalist ve lâik eğitim çarkları 
arasından, ezilmeden hatta o çarkları bile 
kırarak çıkıyor ve yetişiyor. Nefisperest 
ailelerden-hiçbir yara almadan- İslâm aşıklıları ve bağlıları olarak .istakbâldeki İslâmi 
hayata hazırlanıyorlar... Allah'ın sana olan 
lütfunu da unutmadan girdiğin bu hidâyet 
yolunda ilerlemeye devamet... 

Unutma ki Allah en büyük yardımcındır” 
diye birkaç tavsiye debulunuyorum. 

Abdüllâtif'in yüzü gülüyor. Daha güçlü, 
daha azimli ve daha, kararlı olduğu, 
yüzünden okunuyor. 

Kimbilir bu durumda nice Abdüllâtifler 
mevcut bugün... İçkici, oruçsuz ve namazsız 
anne-babalara rağmen, İslâm'ı seçebilmiş 
nice Abdüllâtifler kurtuldu...Ya bir de 
kurtulamayanları düşünün... Çocuk dünyaya 


. getirmeyi kedinin yavru doğurmasından 


farksız gören ailelerde yetişenleri düşünün... 
Lâik ve materyalist eğitimle daha da sefil 
hale getirilenleri düşünün... Düşünün de 


MSP, Hükümet için Haccı sınırladığı gerekçesiyle gensoru istedi 


TARİHİMİZDE EN DÜŞÜK SAYIDA ; 


HACI ADAYIGÖNDERİYORUZ 


MSP milletvekilleri Şener Battal ile Abdullah 
Tomba hac gezisini sınırlandırdıkları Oo gerekçesiyle 
Başbakan Ecevit, Başbakan Yardımcısı Eyüboğlu 
ile Devlet Bakanı Doğan 
hakkında gensoru önergesi 
vermişlerdir. 

Hac farizasını düzenleyen kararname ile aslında 
yurttaşların hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını öne 
süren MSP'li milletvekilleri 
özetle şunları söylemişlerdir: 

“Bu kararnameye göre 
bekâr iken hacca giden bir 

.üslüman sözgelimi 50 sene 
sonra istese eşi ile beraber 
veya tek başına hacca gidemeyecektir. Ama bu düzen 3 sene evvel faşin, karnaval veya herhangi bir kumar merkezine gitmiş olanlara bugün tekrar aynı seyahate gitme izni vermektedir. Yine belirtilen kararnamenin 3'üncü maddesinde 
özel otomobillerle hac seyahatine çıkılmasına izin verilmez hükmü getirilmektedir. Özel otomobili ile 
herkesin her yere gidebildiği 
bir ortamda Anayasa'nın 
12'nci maddesi çiğnenerek 
eşitlik prensibi ihlal edilmiş 
ve hacca gitmeye yeni bir 
engel getirilmiştir. Hac seyahatleri devletleştirilmiştir. Komünist Yugoslavya 
bile hacılarına bu kararnamedeki kadar yasak koymamış, CHP iktidarından 
daha toleranslı davranmıştir i 

Diyanet İşleri Başkanı 
Tayyar Altıkulaç, hacı 
adaylarını bir kez daha 
uyarmış, bazı kişilerin hükümetin hacla ilgili kararını bozduracakları yolunda söylenti yaydıklannı, bunların gerçekle ilgisi bulunmadığını söylemiş, “Bu tür iddialarla 
vatandaşlarımızın kandırılmaya çalışıldığını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız” demiştir. 

Altıkulaç'ın bu konu- 
daki açıklaması şöyledir: 

“Bazı sorumsuz kişilerin, vatandaşlar arasında 
olumsuz Oo propagandalar 
yaptıkları, hacca gitmek 
üzere teşebbüste bulunan 
ve'il müftülüklerine başvurmak üzere bazı hacı 


adaylarını aldattıkları 
“Bekleyiniz, sizi hacca biz 
götüreceğiz, * hükümetin 


hacla “ilgili kararını boz- 
“duracağız” gibi iddialarla 
vatandaşlarımızı kandırmaya çalıştıklarını üzüntü 
ile öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Bu kişiler iyi bilmelidirler ki Bakanlar Kurulu'- 
nun hacla ilgili kararında 
değişiklikler yapılsa bile, 
yine “ie hac seferleri düzenleyemeyeceklerdir. Kanun açıktır. Bu görev 
bundan böyle kâr hesabı 
yapılmadan Oo başkanlığımızca yerine getirilecek, 
vatandaşa hizmetten baş- 
.ka bir düşünceye, hac dü- 


zenlemesinde yer verilmeyecektir.” 

Ote yandan ilgililer tarafndan bu yıl hükümetin 
tutumu yüzünden hacca gitmek için yapılan müracaatların tarihimiz boyunca en 
az sayıda kaldığı bildirilmiştir. 


Bütün Türkiye'den henüz kesin rakamların alın 
mamasına rağmen büyük 
şehirlerden alınan rakamlara bakılarak bir kanaata 
varmak mümkün olmaktâdır. Ulaşılan bu rakamın 
Türkiye'yi islam ülkeleri 


nezdinde gülünç duruma 


düşüreceği ve Türkiye'yi 
'nin ortadoğuya kendini bir 
islam ülkesi olarak lanse 
etme politikasına ters düşe 
ceğini de sözlerine ekleyen 
ilgililer durumun hükümetin 
sakat politikasından doğduğunu da sözlerine eklemişlerdir. 


VİYANA'DA YENİ 
| SÖMÜRÜ PLANINI 
TESBİT ETTİLER 


Kendilerini iki süper 


Amerika ve Rusya Avusturya'nın başşehri Viyana'da 

biraraya gelerek dünya üzerindeki nüfuz sınırlarını yeni 

en belirlemeye çalışmışlarır. 

SALT-2 adını verdikleri 
bu toplantıda görünürde 
U-2 uçaklannın uçuş alanlamnın tespiti ve uçuş için 
izin meselesiydi. 

Fakat Ortadoğu'nun ve 
diğer müslüman ülkelerin 
müşahitlerine göre asıl mesele Ortadoğu ülkeleri başta 
olmak üzere batı ve komünist rejime karşı müslümanların başlattığı direnişler ve 
kazandıkları zaferlerin verdiği endişelerdi. 


Pakistan, İran, Afga-' 


nistan şimdi de Suriye Irak 
ve Türkiye'de bir takım 
kıpırdanışlar meydana gelmiştir. Hatta Sedad Begin 
ve CİA işbirliği ile diskalifi- 
ye edileceği ümid edilen 
Mısır'daki islami faaliyetlerin de gerçekten pasifize 
edilip edilemeyeceğinden endişe etmekteydiler. 


Anarşist sol fraksiyonlardan THKP-C'ye karşı 
emniyet kuvvetlerinin sürdürdüğü takip sonuç verdi. Merter baskınında ölü 
olarak elegeçirilen “Amca” 
mer Çimeken, 45 gün 
morgda bekletildi. Kimse, 
Çimeken'in cesedine sahip 
çıkmayınca, Çimeken, garipler mezarlığında toprağa verildi. 

Çimeken'in gömülmesi sırasındaki yalnızlığı bir 
zamanlar liderliğini yaptığı hücrenin de sonunu 
haber veriyor gibiydi. 
THKP-C anarşi birilğinin 
hemen hemen tüm elemanları, Merter baskınların- 
dan sonra, ölü, yaralı ya 
da diri olarak elegeçirilmiş 
lerdi. THKP-C üyelerinin 
suçları kaldıkları yerler, 
teker teker açığa çıktı. 
Çetenin mensupları kalabalık gruplar halinde tevkif ediliyorlardı. 

Çete mensupları “Amca”, “İvan” gibi takma 
isimler kullanıyorlardı. 

Çorum'da Vakıflar 
Bankası şubesini soymak 
isteyen iki kişiden “Kemal” öğretmen Erdoğan 


Gül ve “ 
adıyla anıl 
ğı Sungur 
cisi Aden 
girdikleri 
yakalandıl. 
Erdoğan ( 
nunda ald 
kurtarılam: 
THKP-C, 
ve bazı yar: 
me olayları 
bir çeteydi. 
yet kuvvet 
rıyla, büyü 
ler dağıtıldı 

İstanbu 
ve fakültele 


edildi 


Avusturya'dan 


Ali 


Haydar Avşar bildiriyor. 
Geçtiğimiz Mayıs ayı 


I i Öte yandan Petrol islam başkanları Jimmy Carter ve 
devlet diye angaje eden ülkelerinine linde gerçekten Leonid Brejnev bütün bu 
çok müessir bir silah haline ortak meseleleri ele almış ve 


gelmiştir. Başta Libya olmak üzere OECD ülkeleri- 
nin petrole Batı dünyasına 
göre çok büyük zam yapmaları Batılıları ümitsiz endişelere düşürmüştür. 
Viyana'da bir araya 
gelen iki emperyalist edvlet 


çözüm şekli aramışlardır. 


Önümüzdeki günlerde 
çözüm şeklini tatbik etmeye 
başlayacaklarından bilhassa 
ülkemiz içinde enterasan 
karışıklıklar çıkabileceği 
tahmin edilmelidir. 


başında Avusturya Parlamentosu bir karar alarak 
dört hak mezhebiyle birlikte islam dinini resmen 
tanımıştır. 

1912 yılında Avusturya İmparatorluğu zamanında Güney ve Güneydoğu'da bulunan müslüman 
boşnaklar için islam dininin kabul edilmesine dair 
İmparator Franz Jocet tarafından söz verilmişti. 

Daha sonra Avusturya'nın başşehri Viyana'da 
kurulan in Cemiyeti". 
nin aralıksız çalışmaları 
sonunda ihmale uğrayan 
bu söz geçtiğimiz mayıs başında nihayet yerine 
getirilmiştir. 

Avusturya'da islam dininin resmen tanınmasındansonra (Avusturya'da 
çalışan müslüman işçilerin 
iki faydası olacağı ifade 
edilmektedir. . Okullarda 
müslüman çocuklarına din 
deri verilecektir. Islam Ce-' 
miyeti üyesi olan müslüman işçilerin verdikleri aidatların vergi iadesi olarak 
9b60'ı verilecektir. 

Avusturya'da (islam 
dininin resmen tanınması 
müslüman nüfusu sevin- 


dirmiştir. 
BE 


>.C intikam hücresi Başkomiser Ateşli'yi hedef seçti 


DI. ANARŞININ KOKÜNE İNİLDİĞİ 
SOYLEMİYORDU AMA... 


Levent” takma 


, Polisle 
çatışma sonucu 
en 


öldü. 


nda önde gelen 
Ancak emni- 

nin çabalak ölçüde hücre 


'da, üniversite 
erin bol bulun 


.lerle çevrilmişti. 


duğu Beyazit Meydanı' 
ndaki bir pastanedeki pat 
lamada, 2 kişi öldü 44 kişi 
de yaralandı. Cafe Mola, 
sağ eğilimli öğrencilerin 
devam ettikleri bir yerdi. 
Rahvancı Hanı'nın 4. katında bulunan çekme katın 
balkon kısmı, cam bölme 
Binanın 
yüksek oluşu ve dışardan 
atılan bombanın, pencere- 


lerden içeri, ya da çerçeve 
leri parçalayarak girmesi 
olasılığını (odoğuruyordu. 
Dışardan atılan bombanın 
farkına varılmamasına ola 


nak yoktu. Polis yetkilileri 
bombanın, Cafe Mola'ya 
gelen birisi tarafından bıra 
kıldığını, ya da bir yere 
atılmak üzere kahveye 
gelenlerin Oo üzerindeyken 
yanlışlıkla patlamış olabi 
leceğini söylüyorlardı. 
Bomba yüzünden, 44 kişi 
yaralandı. Kahvenin zemi 
ninde büyük bir delik açıl 
dı. 


Hafta başında, Manisa'da, MHP İl Başkanı 
Cemal Çöllü'nün eczanesi 
nin az ilerisinde motosikletli iki kişi durdurdular. 


Selenin arkasındaki genç, : 


ilaç alacakmış gibi eczane 
ye girdi. Cemil Çöllü'nün 
üzerine birden ateş etme 
ye başladı. Sesleri çevre 
den işitenler, olay yerinde 
toplandılar. Silahlı genç, 
kalabalığın üzerine yürüdüğünü görünce, havaya 
ateş ederek motosikleti 
çalışır durumda bekleyen 
arkadaşının yanına gitti. 


Silahlı genç, motosikletin 
arkasına bindi ve olay 
yerinden uzaklaştılar. Bu 
olaydan 20 dakika sonra, 
kimliği belirlenemeyen bir 


Geçtiğimiz Cuma günü 
Konya'da Türk Anadolu 


“da Kız İmam Hatip mektebinin temeli atılmıştır. Konya'da eskiden beri ihtiyacı 
hissedilen Kız İmam Hatip 
Mektebi açılması çalışmaları sürmekteydi. Ancak bir 
takım bürokratik engellemeler yüzünden bu yıl ortasına kadar gerçekleştirilemeyen Kız İmam Hatip 
Lisesi'nin inşaatı geçtiğimiz 
hafta içinde temeli atılarak 
başlatılmıştır. 
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Cuma namazını mteakip 
Türk Anadolu Vakfı Mütevelli heyeti azaları Konya 
Valisi Ömer Haliloğlu Konya Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler müftü vekilleri ve bazı davetlilerin de 
hazır bulundüğu bir merasim yapılarak temelin ilk 
harcı konmuştur. 

Merasim İmam Hatip 
Lisesi öğrencilerinden birinin okuduğu Kuran ile başlamıştır. Türk Anadolu 
Vakfı, Imam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinden bir iBele- 


Vakfı'nın çalışmaları sonun- 


ÜLKENİN DÖRTBİR YANINDA 
İMAM—HATİP MEKTEPLERİ 
AÇILIYOR! 


diye Başkanı ve valinin yaptu konuşmalarla merasim 
devam etmiştir.Temele ilk 
harcı Konya Valisi Ömer 
Haliloğlu koymuştur. Daha 
sonra Konya Yüksek İslam 
Enstitüsü öğretim üyesi 
Kâmil Yaylalı tarafından 
yapılan dua ile merasim 
sona ermiştir. 


Geçtiğimiz afta içinde 
Türkiye Din Görevlileri Federasyonu'nun 8. Ananevi 
Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. : 

Ankara Devlet Su İşleri 
salonlarında yapılan toplantda MSP Umumi Raisi 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan da bir konuşma yapmıştır. 


Toplantıya yurdun dört: 


bir yanından gelen delegeler 
katılmıştır. Toplantı arefesinde yurt çapındaki tüm 
derneklerde büyük bir faaliyet göze çarpmıştır. 

DSI salonlarında yapılan Türkiye Din Görevlileri 
Federasyonu'nun 8. ananevi 
toplantısında bütün dünya 
da ve Türkiye'de inananla 


ra yapılan baskı ve eziyet ler 
tartıllmıştır. 

Geçtiğimiz ay içinde 
Mersin'in Mut ilçesinde 
İmâm Hati Lisesi'nin temeli atılmıştır. İrşad ve 
Dayanışma Oo Derneği'nin 
gönderdiği bir ekip tarafından temeli atılan Mut 
Imam Hatip Lisesi'nin yapımına başlanmış olup, 
çok yakın bir zamanda 
öğretime açılacaktır. Çok 
kalabalık bir halk kitlesinnınde katıldığı Mut İmam 
Hatip Lisesi'nin temel atma merasiminde İrşad ve 
Dayanışma Derneği adına 
konuşma yapan konuşma-. 
cılar İmam Hatiplerin 
önemini belirtmişler ve 
“Bu türlü okullarda eğitim 
yapan binlerce yavrumuz 
düzenin ( bataklığından 
kurtulup Allah'ını bilen bir 
nesil olarak ötelerin ötesi- 
ne gitmeye hazır bir şekilde yetiştirilmiş olacaklardır.” demişlerdir. İrşad ve 
Dayanişma Derneği'nin bu 
tür çalışmalar yapması 
halkımızın gözünden kaçmamakta ve takdir edil 
mektedir. 


kişi, Park Caddesi'ndeki 
dükkanında CHP üyesi 
berber Mehmet Kuşçu'yu 
tabancayla vurarak öldürüyordu. 


Manisa'da ise, ek 
gerginleşen hava, olağan-' 


üstü önlemlerin alınmasına neden oldu. CHP Yönetim Kurulu üyesi eczacı 
Neşe Gülersoy'un öldürülmesi üzerine, olaylar tırmanmaya başlayınca, Içişleri Bakani Hasan Fahmi 
Güneş, Manisa'ya gitti. 
THKP-C üyelerinin 
yakalanmaları ise sürüyordu. Son olarak, Ankara'da 
10 çete üyesi yakalandı. 


İçişleri Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş'in özellikle 
sol anarşinin köküne inildiğini söylediği bir sırada 
ünlü Merter operasyonunu 
yaparak “Amca” kod adlı 
çete lideri Ömer Çimeken'i 
ölü ele geçiren Asayiş 
Şubesi Ağır Suç Masası 
Amiri, yılların kurt dedektifi Başkomiser Ahmet 
Ateşli, Merter'deki evinin 
önünde pusuya yatan biri 
liseli kız, 5 kişiik THKP-C 
“İntikam Hücresi” nin 
açtığı yaylım ateşi sonucu 
ağır şekilde yaralandı. 

Çapa'daki Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Başkomiser Ahmet 
Ateşli'nin karın boşluğuna 
sağ eline, boynuna ve 
çenesine saplanan kurşunlar, iki saat süren ameli 
yatla alındı. 

“İntikam Hücresi'nin 
Merter'deki saldırısından 
sonra gazetelere telefon 
eden çok nazik ve iyi bir 
şiveyle konuan genç bir kız 
sesi olayı THKP-C MLS- 
PB'nin üstlendiğini bildirdi. Alçak sesle konuşan ve 
yanındaki bir başka şahıstan talimat aldığı anlaşılan 
genç kız Merter'deki eylemin 1971 yılından bu 


yana polisin çeşitli operas 


yonlarda ölen devrimcilerin anısına düzenlendiğini 
açıkladı. 

Asayiş Şubesi Ağır 
Suç Masası Amiri Başkomiser Ahmet Ateşli'nin 
Merter'de yaylım ateşine 


tutularak ağır şekilde yara . 


lanmasıyla sonuçlanan 
olaydan sonra geniş operasyona girişen polis bir 


kız öğrenciyi gözaltına aldı. 


“İntikam Hücresi”nin lide 


ri olduğu sanılan ve soyadı 


açıklanmayan Nezahat 
adındaki kız öğrenci Pertevniyal Lisesi'ndeki ahlak 
sınavından çıkarken yaka 
lanarak gözaltına alındı. 
Polis yetkilileri gözaltına 
alınan genç kızla ilgili açık 
lama yapmadılar. Ancak, 
Başkomiser Ahmet Ateşli' 
nun vurulması olayında li-: 
derlik yapan kız militanın 
o olup olmadığının arıştı 
rıldığını bildirdiler. 

NEDEN ATEŞLİ? 

THKP-C adlı anarşi 
çetesinin en azılı militanlarından “Amca” takma 
adl Ömer Çimeken ie 
“İvan” takma adlı Tamer 
Tabak bir süre önce yine 
Merter'de AhmetAteşli' 
nin emrindeki ekiplerle 
yaptığı silahlı çatışma sonucu öldürülmüşlerdi. 
MIT tarafından düzenlenen operasyonda baskını 
yapacak olan vurucu ekip 
görevi Başkomiser ahmet 
Ateşli'ye verilmişti. Yıllarn kurt dedektifi Ahmet 
Ateşli ile emrindeki Ağır 
Suç Masası, Gasp Masası 
ve Cinayet Masası ekiplerinden oluşan çelik yelekli 
timler Merter'deki evde 
bulunan biri kız 4 militan 
la giriştikleri çatışma sonu 
cunda “Amca” ile “İvan” ı 
teslim olmamaları üzerine 
öldürmüşlerdi. Ahmet 
Ateşli de bu çatışmada 
hafif yaralanmıştı. “Amca” 
ile “İvan”ın öldürülmesin 
den sonra tek, tek yakalanmaya başlayan çete 
mensuplarıyla birlikte em 
niyet kuvvetleri THKP-C 
anarşi çetesine ağır da-be 
indirmişlerdi. İstanbul Em 
niyet Müdürlüğü'nden bir 
süre önce yapılan açıklama 
da bu çetenin mamen 
çöktüğü ve “Kapısına kilit 
vurulduğu” bildirilmişti. 
Ancak daha sonra yeniden 
toparlanarak “İntikam 
Hücresi” adı altında birleşen militanlar, tasarladıkları korkunç planı uygu 
ladılar.Polisler, olaydan 
sonra yaptığı soruşturma 
sırasında “İntikam Hücre- , 
si'ndeki kot pantolonlu 
kırmızı gömlekli genç kızın 
kimliğinin (belirlendiğini 
söylediler. Adı açıklanmayan lise öğrencisi genç 
kızın yakalanması için 
ekipler alarm durumuna 
getirildi. 


“Ben Sana Mecburum,, 


değil, eydemokrasi 


“Ben sana mecburum” değil, ey Demokrasi. 

Sen kendini ne sanıyorsun? İnsanların kafasındandoğmuş bir fikir sistemisin. İşte hepsi o kadar. 
Stuart Mil'in mi yoksa John. Lockhe'nin mi 
kafasından çıktın ne... 

Madem ki insan kafasından lemean ettin o 
halde insanın fıtratında olan eksiklik ve kusurluluk 
sende de vardır. 

Sen ki; ey demokrasi, Galata Köprüsü'nün 
altında sıra verdi dizilen meyhanelerde demlenen 
insanların her birinin reyi ile İmam Gazâli'nin 
reyini bir tutarsın. Öyleyse sen ilim düşmanısın. 
Çünkü ilme kıymet verseydin İmam Geazâli ile 
akşamcı aynı reye sahip olamazdı. 

Sen ki “cici” olsan da “yalancı” olsan da 
“gerçek” olsan da insan kafasının lemeanı 
olduğunu bil ve kasılmaktan vaz geç. Kaldı ki işte 
Türkiyede de güya hükümfermansın. Lakin 
insanlar alınıp-satılıyor. Hem de yirmi bin kişinin 
reyini almış adamlar satılıyor. Pazarlar kuruluyor. 
Kilosu 450 bin liraya adam satılıyor. Hani “esir 
pazarları vardır” diye tenkid edersin ya ilk zaman 
insanlarını. Peki senin uşakların ne yapıyorlar. 
İşte onlar da adam pazarları kurmuyorlar mı? 
Hem de alış veriş karaborsa fiyatı üzerinden 
yapılmaktadır. 

Karşımda Komünizm ahtapotu var diye beni 
kendine uşak edemezsin. “Ben sana mecburum” 
değil, ey demokrasi. 

Ey komünizm sen de demokrasiye veda 
ediyorum diye kendine pay çıkarma. Sel: ondan 
daha berbat, daha melunsun. Sen de temelini 
Aristo'dan veya sofistlerden almış olsan bile 
ondokuzuncu asrın sıradan bir düşünürü Karl 

“Marks'ın kafa ışığısın. Daha başka bir şey değil. 

Demokrasi, kuruluşunda da üç beş adamın 
fikridir. Halbuki sen tek kişinin. Senin temelinde 
de monarşi vardır. 

Fakat ne var ki ikiniz de insan kafasının 
eksikli, kusurlu ve ayıplı lemeanlarısınızdır. Ne 
sana ne de sana “Ben sana mecburum” değil. 

Hem haberiniz olsun, “öyle bir rejim buldum ki 
sizi unutacağım.” Ne biriniz, ne de biriniz aklımın 

ucundabile yer bulamayacaksınız. İnsanı ve insana 
gerekli herşeyi yaratan yaratıcı “Bugün dininizi 
tamamladım. “diyerek insanın yolunu da göstermiştir. . 

Din bakidir, din ilahidir. Din kusursuz ve 
eksiksizdir. O halde ey demokrasi ben sana neden 
mecbur olayım. O halde ey komünizm ben 
demokrasiyi bırakıyorum diye neden sana geleyim. 
Bütün bunlara gerek yok ki.. 

“David Hume nasıl uyandırdıysa Kant'ı 
doğmatik uykusundan bizler de bazı insanlanmızı 
uyandıracağız laik ve domokratik uykusundan. 

Demokratik ve laik uykumuzdan uyanmadığımız 
müddetçe islam, Şeriat'falan demek hiç bir fayda 
getirmeyecektir. Metodumuz ne olursa olsun, 
çıkışımız ne kadar sağlam olursa olsun, dayandığı 
mız üstad, şeyh yol ne kadar güçlü olursa olsun 
şeriat bir hayal olacaktır. An şart ki laik ve 
demokratik uykumuzdan uyanmamız gerekmektedir. 


parayi -İ NUR'dan 


Bedi'üzmaman Saidi Narsi 


Sâlisen: Velâdet-i Ahmediye (A.S.M.) gecesinde 
Kâbedeki .sanemlerin sukutiyle, Kisra-yı Farisin 
saray-ı meşhurise iolan Eyvanı, inşikak etmesi gibi, 
irhasat denilen yüzer harikat, tarihçe meşhurdur. 

Râbian: Bir orduya parmağından gelen suyu 
içilmesi ve camide bir cemaat azime huzurunda, 
kuru direğin, minberin naklinden dolayı müarekat-ı 
Ahmediyeden (A.S.M.) deve gibi enin ederek 
ağlaması; nassı ile, şakk-ı kamer gibi, muhakkkıklerin 
tahkikatiyle bine baliğ mu'cizatla serfiraz olduğunu 
tarih ve siyer gösteriyor. 

Hâmisen: Dost ve düşmanın ittifakıyle ahlâk-ı 
hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün 
muamelatının şehadetiyle secaya-yı samiye, vazifesinde ve tebligatında en ali bir derecede ve Din-i 
İslâm'daki mehasin-i ahlakın şehadetiyle, şeriatında 


.en ali hisalı hamide, en mükemmel derecede 


bulunduğuna ehl-i insaf ve dikkat tereddüt etmez. 


Sadisen: Onuncu Söz'ün İkinci Işaretinde işaret 
edildiği gibi: Ulühiyyet, mukteza-yı hikmet olarak 
tezahür estemesine mukabil en âzami bir derecede 
Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) dinindeki azami ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir. Hem Hâlik-ı 
âlemin nihayet kemâldeki cemğâlini bir vasıta ile 
göstermek, mukteza-yı hikmet ve hakikat olarak 
istemesine mukabil; en güzel .bir surette gösterici ve 
tarif edici, bilbedahe o Zattır. i 

Hem Sâni-i âlemin nihayet cemâlde olan kemal-i 
san'atı üzerine enzar-ı dikkati celp etmek, teşhir 
etmek istemesine mukabil;en yüksek bir sada ile 
dellallık eden, yine bilmüşahede O zattır. 


Hem bütün alemlerin Rabbi, kesret tabakatında * 


vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil tevhidin 
en âzami bir derecede bütün meratib-i tevhidi ilan 
eden yine bizzarure o Zattır. 

Hem, sahib-i alemin nihayet derecede asarındaki 
cemalin -işaretiyle, nihayetsiz hüsn-ü Zzatisini ve 
cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini ayineler 
de mukteza-yı hakikat ve hikmet olarak görmek ve 
göstermek istemesine mukabil; en şa'şaalı bir surette 
ayinedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına 
sevdiren yine bildedahe O Zattır. 


“ Hem şu saray-ı alemin Sânüi, gayet harika 


mu'cizeleri ile ve gayet kıymetdar cevahirler ile dolu 
hazine-i gaybiyelerini izhar «e teşhir istemesi ve 
onlarla kemalâtını tarif etme ve bildirmek istemesine 
mukabil, en azami bir surette teşhir edici ve tavsif 
edici ve tarif edici, yine bilbedâhe O Zattır. 


Hem şu kainatın Sânii, şu kâınatı enva- acaib ve 
zinetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zişuur 
mahlükatını seyr ve tenezzüh ve ibret ve tefekkür için 
ona idhal etmesi ve mukteza-yk hikmet olarak onlara 
o asar ve sanayiinin manalarını, kıymetlerini, ehi-i 
temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil; 
en azami bir surette cin ve inse, belki ruhanilere ve 
melaikelere de Kur'an-ı Hakim vasıtasiyle rehberlik 
eden, yine bilbedâhe O Zattır. 

Hem şu kâinatın Hakım-i Hakimi, şu kainatın 
tahavvülatındaki maksad ve gayeyi tazammun eden 
tılsım-ı muğlakını ve mevcudatın “Nereden? Nereye? 
Ve ne oldukları?” olan şu üç sual-i müşkilin 
muammasını bir elçi vasıtasiyle umum zişuurlara 
açtırmak istemesine mukabil, en vazıh bir surette ve 
en azami bir derecede hakâik-ı Kur'aniye vasıtasiyle o 
tılsımı açan ve o muammayı halleden, yine bilbedahe 
O Zattır. 

Hem şu alemin Sâni-i Zülcelâli, bütün güzel 
masnuatiyle kendini zişuur olanlara tanıttırmak ve 
kıymetli o nimetlerle kendini onlara sevdirmesi, 
bizzarure onun mukabilinde zişuur olanlara marzıyyatt ve arzu-yu İlahiyyelerini bir elçi vasıtasiyle 
bildirmesini istemesine mukabil, en âlâ ve ekmel bir 
surette, Kur'an vasıtasiyle o marziyyat ve arzuları 
beyan eden ve getiren, yine biloedâhe O Zattır. 

Hem Rabb-ül-âlemin, meyve-i âlem olan insana, 
âlemi içine alacak bir vüs'at-i istidat verdiğinden ve 
bir ubüdiyet-i külliyeye müheyya ettiğinden ve 
hissiyatça kesrete ve dünyaya müptela olduğundan 
bir rehber vasıtasiyle, yüzlerini kesretten vahdete, 
faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil, en 
azami bir derecede en eblağ bir surette, Kur'an 
vasıtasiyle en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve 
Risaletin vazifesini en ekmel Bi tarzda ifa eden, yine 
bilbedahe O Zattır. 

İşte mevcudatın en eşteti olan Si ve zihayat 
içinde en eşref olan zişuur ve zişuur içinde en eşref 
olan hakiki insan ve hakiki insan içinde geçmiş vezaifi 
en azami bir derecede, en ekmel bir surette ifa eden 
Zat; elbette o Mi'rac-ı Azim ile Kab-ı Kavseyn'e 
çıkacak, saadet-i ebediye kapısını çalacak, hazine-i 
rahmetini açacak, imanın hakaik-ı gaybiyesini 
görecek, yine O olacaktır. 

Sâbian: Bilmüşahede şu masnuatta gayet güzel 
tahsinat, nihayet derecede süslü tezyinat vardır. Ve 
bilbedahe şöyle tahsinat ve tezyinat, onların 


> sAN, “) 


Sâniinde, gayet şiddetli bir irade-i tahsin ve kasd-ı 
tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve 
tezyin ise, bizzarure o “Sâni'de, san'atına karşı 
kuwvetli bir rağbet ve kudsi bir muhabbet olduğunu 
gösterir. Ve masnuat içinde en câmi' ve letâif-i 
san'atı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren 
ve kendini sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri 
“maşallah” deyip istihsan eden, bilbedahe o 
san'at-perver ve san'atını çok seven Sâniin nazarında 
en ziyade mahbub, O olacaktır. 

İşte masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine, 
ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı: 
“SZübhanallah, Mâşallah, Allahu Ekber” diyerek 
semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın nağamatiyle kainatı 
velveleye verdiren, istihsan ve takdir ile, tefekkür ve 
teşhir ile zikir ve tevhid ile, ber ve bahri cezbeye 
getiren, yine bilmüşahade O Zattır. 


İşte böyle bir Zat ki sırrınca bütün ümmetin 
işlediği hasenatın bir misli, Onun kefe-i mizanında 
bulunan ve umum ümmetinin salâvatı, Onun mânevi 
kemalatına imdat veren ve Risaletinde gördüğü 


' vezaifin netaicini ve mânevi ücretleriyle beraber 


rahmet ve muhabbet-i İlâhiyyenin nihayetsiz feyzine 
mazhar olan bir Zat, elbette Mi'rac merdiveniyle 
Cennete, Sidret-ül-Müntehaya, Arş'a ve Kab-ı 
Kavseyne kadar gitmek, aynı hak, nefs-i hakikat ve 
mahz-ı hikmettir. 

İkinci Müşkil: Ey makam-ı istima'daki insan! Şu 
ikinci işkal ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar 
yüksektir ki, akıl ona ne ulaşır ne de yanaşır; illa, 
nur-u iman ile görünür. Fakat, bazı temsilat ile o 
hakikatın vücudu, fehme takrib edilir. Öyle ise, bir 


nebze takribe, çalışacağız. 


Ey müsteri” |... Şu acib kâinat-ı azime, bir 
insanın ciz'i mahiyetinden halkolunmasını istib'ad 
etmel Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını, 
buğday tanesi kadar bir çekirdekten halkeden Kadir-i 
Zülcelal, şu kainatı, “Nur-u Muhammedi” den 
(Aleyhissalatu Vesselâm) nasıl halketmesin veya 
edemesin! İşte secere-i kainat, secere-i tübagibi, 
gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda oludğu 
için, aşağıdaki meyve makamından, ta çekirdek-i asli 
makamına kadar, nurani bir hayt-ı münasebet var. 
İşte Mi'rac, o hayt-ı münasebetin gılafı ve suretidir ki: 
Zât-ı Ahmediye Aleyhissalatu Vesselâm, o yolu 
açmış; velâyetiyle gitmiş; Risaletiyle dönmüş ve 
kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliya-yı 
ümmeti, ruh ve kalb ile o cadde-i nuranide, Mi'rac-ı 
Nebevinin gölgesinde seyr ü sülük edip istidatlarına 
göre makamat-ı aliyeye çıkıyorlar. 

Hem sabıkan isbat edildiği üzere: Şu kâinatın 
Sâni, birinci jşkalin cevabında gösterilen makasıd 
için şu kainatı; bir saray süretinde yapmış ve tezyin 
etmiştir. O makasının medarı, Zat-ı- Ahmediye 
(A.S.M) olduğu için, kainattan evvel Sâni-i kâinatın 
nazar-ı inayetinde olması ve en evvel tecellisine 
mazhar olmak lazım geliyor. Çünki: bir şey'in 
neticesi, semeresi; evvel düşünülür. Demek; vücu- 
den en ahir, manen de en evveldir. Halbuki: Zat-ı 
Ahmediye, (A.S.M.) hem en mükemmel meyve, 
hem bütün meyvelerin medar-ı kıymeti ve bütün 


, maksadların medar-ı zuhuru olduğundan en evvel 


tecelli-i icada mazhar, Onun nuru olmak lazım gelir. 

Üçüncü Müşkilin: O kadar geniştir ki; bizim gibi 
dar zihinli insanlar, istiab ve ihata edemez. Fâkat 
uzaktan uzağa bakabiliriz. 

Evet; alem-i süflinin manevi tezgahları ve külli 
kanunları, avalim-i ulviyedir. Ve mahşer-i masnuat 
olan küre-i arzın hadsiz mahlukatının. netayic-i 
amelleri ve cin ve insin semerat-ı el'alleri, yine 
avslim-i ilviyede temessül eder. Hatta, hasenat, 
Cennetin meyveleri suretine, seyyiat ise, .cehennemin zakkumları şekline girdikleri, pek çok emarat ve 
pek çok rivayatın şehadeti ile ve hikmet-i kainatın ve 
ism-i Hakim'in iktizasiyle beraber, Kur'an-ı Hakim'in 
işareti gösteriyor. Evet; zeminin yüzünde kesret o 
kadar intişar etmi ve hiikat, okadar teşa'ub etmiş ki, 
bütün kainatta münteşir umum masnuatın pekçok 
fevkinde ecnâs-ı omahlükat ve esnafı-ı masnuat, 
küre-i zeminde .bulunur, değişir; daima dolup 
booşalır. İşte şu üz'iyat ve kesretin menba'ları, 
madenleri elbette külli kanunlar ve külli tecelliyat-ı 
esmaiyedir ki; O külli kanunlar, o külli kanunlar ve 
külli tecelliyat-ı esmaiyedir ki: O külli kanunlar, o külli 
tecelliler ve o muhit esmaların mazharları da bir 
derece basit ve safi ve herbiri, bir alemin arşı ve sakfı 
ve bir alemin merkez-i tasarrufu hükmünde olan 
semavattır ki: O alemlerin birisi de Sidret-ül-Münteha'daki Cennet-ül. Me'vadır. Yerdeki tesbihat ve 
tahmidat, o cennetin meyveleri suretinde: Muhbir-i 
Sâdıkın ihbarı ile temessül ettiği sabittir. İşte, bu üç 
nokta gösteriyorlar ki: Yerde: olan netac ve 
semeratın mahzenleri, oralar. ve mansulatı o 
tarafa gider.. 


a a 


İslam'ın talim ve tebliğinde 


karşılaşılan engeller 


İnsan oğlunun ta hazreti Ademin yaratılışından 
beri en büyük düşmanı şüphesiz Şeytandır. İnsanı 
“ahseni takvim” üzere ve “kendine halife”: yaratan 
Allah (c.c) ona birtakım engeller yaratarak, dünyevi 
ve uhrevi derecesinin yükselmesini bu engelleri 
aşmasına ve aşmadaki başarısına bağlamıştır. 

İlahi imtihanın kazanılmasına dahildeki en 
müthiş engel nefs-i emmaredir. Bu nefis yaratılışı 
itibarı ile Şaytani istek ve arzulara meyyal, hatta 
amadedir. Hz. Ademe secde etmeyen İblis, Ademi 

, Allaha asi kılmayı kafasına koyunca, onun eşi Havva 

” validemizi kandırmayı dener, başarılı olunca, aslında 
kadına karşı zaafı olan insan oğlunun atası Adem, 
nefsinin zebunu olarak Hz. Havva vasıtası ile 
Şeytanın oyununa gelir ve Allaha asi olarak imtihanı 
kaybeder... 

Eğer dikkatle birazcık düşünürsek günümüz 
müslümanının, “Danya ve ahiret Iylliği”ni gerçekleştirmek istiyen İslâm tebliğcilerinin, sözü daha açık 
söylersek İslâmcı neslin böyle bir İblisi plânla karşı 
karşıya olduğu ve bu tuzağın oyununa düşürülmek 
istendiği açık bir hakikattir. Bütün insanlık tarihi 
boyunca süregelen Hak-Batıl mücadelesinde aslında 
şeytani mantığın İblisi plânlarına kurban gitmiş ve 
nice insanlar gördüğümüz ve bildiğimiz gibi bu asli 
düşmanın açık, gönüllü askerleri, âlemlerin rabbına 
secde etmiyen kafirlerin içimizde küfre amade 
Şeytani tinetli, yer yer ve zaman zaman müslüman 
kılıklı münafıkların da millet vücutunda nefs-i 
emmarenin yerini aldığı da muhakkaktır. O halde 
hakkın sevdalıları bu üç tehlikeyi yani, Şeytan, nefis 
ve kafirler (açıktan inkarcıtar ve münafıklar) ı her 
zaman akılda tutmalıdırlar. 


Manevi düşmanın simgesi şeytanın kendi 
benliğimizde avanesi olabilecek tinetteki nefsimizi 
hangimiz blisin iğvasından vareste görebiliriz? Aynı 
şekilde cismani düşman olan kafirin, müslümanların 
cismani varlığında şeytani bir varlık oluşturan 
münafıkların düşmanla elbirliği edip, oyunlar 
çevirmediğinden kim emin olabilir? Demek ki tam 
nefsi emniyet olmadığı gibi, tam cismani emniyet 
dahi yoktur. Daima tedbirli bulunmak ve uyanık 
olmak, hele hele taguti düzenlerin dünyada 
hakimiyette olduğu zamanımızda eşedd-i elzemdir. 

Bu umumi mukaddimeden sonra mevzumuz olan 
meseleye gelirsek, bizi milletçe İblisi bir oyunun 
tuzağında olmadığımızdan kim emin kılabilir? 
Bilhassa son yüzelli yıldır, hele son yıllarda ve 
günümüzde milletçe düşürüldüğümüz felaketler bu 
şeytani tuzağın neticesi olduğunu kim inkar 
edebilir? Acaba müminler niçin kendine şuur sahibi 
olamıyorlar? 

Müslümanı cephede mağlup edemiyen açık 
düşman en emin olanını ve bizim için “fitne 
öldürmekten daha beterdir” hükmünce en dehşetlisini seçmiş, dahili bünyedeki zaaftan yararlanarak, 
müminlerin cismani otoriteleri olmadığından maleset haylıca başarılı bile olmuştur. Artık Uğur mumcu 
T.V. de açık açık buranın sebebini düzenin 
komunizmi. yasak etmesinde bulduğunu kırkbeş 
milyonun belki de bütün dünyanın gözüne baka baka 
gayet rahatça söyleye biliyor... Bunun yanında İslâm 
davasına elli milyon şehit veren, binyıl islâmı taibik 
eden milletin hakiki temsilcileri acaba buhranın 
sebebinin gerçek teşt-isini söyleyip, yazabiliyorlar 
mı. Küfür rahatça konuşup, kendini hayat nizamı ve 
devlet drosu kılarken İslâm sevdalıları ne ile 
meşgul oluyorlar? k > 

'Hariçteki açık kefere olan düşmaiı müslümanların dünya işlerini deruhte eden devlet adamlarının en 
azından meskenet (becerisizlik) lerinden faydalanmasını çok iyi bilmiştir. Öyleki ölüsünü bile bir gayri 
müslime, kafire teslim edemez olması gereken 
müslümanların körpe yavrularını kurduğu kollejlerde 
(Sen - Josef Robert Kolej... v.s.) ele almayı 
başarmıştır. Bu okulların ağına düşen yavrular batıli 
kültürle ve kendi örf ve adetlerine tamamen yabancı, 
materyalist ve Hıristiyani sistemde okumuşlar, 
resmi düzenin milli (!) mektepleri de anı sitatüye 
ulaşma çabasına girmiş, her milli eğitim bakanından 
sonra yeni bir Hiristiyan ülkesinin otuz sene önceki 
sistemi okullarda denemeye konmuştur. Öyleki 
perçok vilayet mekteplerinde “deneme okulları” 
açılmıştır. İşte neticede adeta topyekün tahsil 


HARİĞI ENGELLER 


görmüşler kendinden ve milletinden kaçar, milli ve 
manevi, tarihi değerlere yabancı hatta pekçoğu 
kendi öz milletine en büyük düşman kesilmiştir. 
Kendi öz vatanında, kendi soydaşlarına Ermeni, 
Moskof ve Yunan mezalimlerinden hiçte geri 
kalmıyan katliamlara girişmiştir. Bu, batılı- eğitimin 
neticesi değilse, muallim orduları yerine 'çekirge 
orduları” nerden geldi dersiniz? Devlet adamalarının 
en azından meskenetleri, milli vicdanı imha eden 
harici batıl zihniyetlere dahilde hayat imkanı 
bahşetmiştir. Hele son zamanlarda yaygınlaştırılmaya çalışılan maarif (Anadolu) kollejleri bunun 
diğer bir uygulama ve ya gaflet (!) örnekleridir. 
Geçen yazımızdaki “Köy enstitüleri uygulaması”nı 
burada tekrar hatırlıyalım. Ayrıca bu zihniyetin 
uygulamaya koymak istediği “mesleki ve teknik 
okullar”a dikkat çekelim: Bir zamanlar memleketimizdeki m.ekteplerde “Barış Gönüllüleri” olarak 
muallim ve muallimelik yapan Hiristiyan rahip ve 
rahibelerinin hangi maksata matuf hizmet yaptıklarını düşünelim, Yoksa onlar da birer “Marşal yardımı” 
mı idiler?!. 

Batılın mensupları ve batıl, imam sayesinde 
kurtarılmışmüminlerin vatanında bu ve nice nice 
faaliyetleri resmi düzenin garantisinde yürütürken, 


“Her görüldüğü yerde ezilmesi gereken Komünizm” - 


in sevdalıları" “ kanunların boşluğundan “istifade 
etmesini bilerek hemde “Komünizmle mücadele” 
derneklerinin en yaygın olduğu ve yaygınlaştıranların devlet sorumlusu olduğu devirlerde (O 
devirlerin başarılı (!) iç işleri bakanı, komünist 
çetelerin korkulu rüyası bugün devlet bakanıdır) 
“sosyal adalet”, “Demokrasi”, nihayet “sosyalizm”, 
“Sosyal devlet” v.s. adı altında bugün yarı illegal, 
yarı siyasi kuruluşlar... haline gelebildi. Türkiye 
komünistlerinin ağa-babaları, vatân hainleri af 
edilerek Türkiye'ye gelebildiler (Serteller... v.s.) 
Masonlarsa “Yükselme (!) cemiyetleri”nde açıkca 
meşru (!) vatandaş olarak idareyi siyaset ve 
deruhte-i millet hayatı olmaya devam ettiler. Fakat 
harici düşmanın dahildeki ve iç bünyedeki bu tabii 
senatörleşmiş sevdalıları düzenin boşluklarından 
istifade ederken, milli bünyeyi hergün kemire kemire 
ilerlerken acaba kanını Sakarya'da, Aziziye'de, 
Dumlu Pınar'da,.... döken gaziler İslâm tebliğ ve 
talimini niçin yürütmediler? Yoksa bayram (!) dan 
bayrama şehir meydanlarında “Savaş giysileri” 
içinde havaya kuru sıkı ateş etmenin işe yeteceği ile 
mi avundular....2!.. 

Demek ki müslüman düzenin sağladığı bazı 
haklardan istifade etmesini bilemedi. Hele hele 
müslümanların mekteplerden evlatlarını uzak tutması dindarların bu müesseselerde vazife almaktan 
kaçınması maarifi ve aydın (!) kadroyu hep batılı 
ellere bıraktı. Bugün arlıyoruz ki şu veya bu haklı 
sebeplerle de olsa müesseselere sahip çıkmamak, 
tamamen reddetmek İslâmın genel manadaki talim 
ve tebliğine engel olmuştur. Resmi düzenin aslında 
imha etmek istediği komünistler ise düzenin 
müesseselerine sızdılar, sahip çıktılar ve böylece 
bugünkü seviyeye ulaştılar. Nedense biz kolay olanı 
seçiyoruz da emin olanını seçe miyoruz. Gazete, 
yayın vasıtaları, haberleşme, kitap okuma seferberliği, propoganda vasıtalarını kullanamama ihmal 
ettiğimiz en önemli hususlardır. Ancak kendi 
kardeşlerimizi eleştirip, alt etmeyi ve düzene 
tehlikeli olmaktan alı koymayı çok iyi beceriyoruz (!) 
Küfür çarşaf çarşaf gazeteleri ile her yere, en ücra 
köydeki öğretmenin eline ulaşırken biz hâlâ 


-emekleme devresindeyiz. 


Harici düşmanın dahildeki uzantısı olan küfrün 
sevdalıları propoganda vasıtaları v.s. ile adeta kamu 
vicdanında irsileşmiş gibi tesirini sürdüren batıl 
kafalıları kurtarıcı olarak göstermeyi bilmiştir. 
Aslında normal müslüman olan “sade vatandaş” 
haksızlığın anası olanlardan küfre senelerce babalık 
yapanlardan hak ve medet bekler olmuştur. Halbuki 
müminlere “Haksızdan hak beklemek haramdır”. 
Milleti hayvan resimleri ile simgeleyenlere ve birer 
“at”, “koyun”, “şamar” v.s. yerine koyanların kulağı 
çınlasın! Dün mobilya kaçakçılığına göz yumanlar, 
yarın “Tekel kaçakçısı”na hesap mı soracaklar? Dün 
Kurandersi konmakta fayda görmiyenler acaba yarın 
“Turizm ve Sanat Dersi”ni (!) kaldıracaklar mı? 
“Teokrasiye karşı olduğunu söyliyenler kürsülerde 


yö” 


| Abdülhalim POLATOĞLU | 


Kur'an öptüklerine göre Nur suresinin otuz birinci 
ayetini kendi karısına ve bütün İslâmı Türk milletine 
hayat nizamı seçtiler m: dersiniz? Temei adaletsizlik 
üzerine kurulan bir düzenin savunucularından ancak 
İslâmi talim ve tebliğe engel olucu ve müslümanları 
oyalayıcı çıkar. “Biz onları günahları sebebi ile helak 
ettik. Arkalarından başka başka nesiller payda, 
ettik.” (Enam, 6. ayet) ve “Mallarını (ahikı) &liah 
yolundan alıkoymak için harcayan kafirler var ya, 
bırak harcasınlar. Nihayet bu onlara bir yürek acı 
olacaktır, sonra da mağlup olacaklardır.” (Enfal, 36. 
ayet). Gafylet ehli birbilebilse!.. 


ği Müslümanları, hatta bugün İslâmcı gençliği 
istismar etmek için bizdenmiş gibi görünenler 
aslında telafisi imkansız büyük zararlar vermişler ve 
harici düşmanın uzantısı olrak sinsice büyük engel 
olmuşlardır. Saf müslümanları kolayca etkisi altına 
alabilmektedirler. Bunu şunu benzetirsek bilmem ki 
yerinde olur mu? Adam beş, on yıl uğraşır bir 
fidanlık meydana getirir, tam meyve verecekleri 
zaman bir keçi bahçeye musallat olursa o fidanlar ne 
hale gelir. İşte bu harici düşmanın içimize soktuğu 
dost kılıklı uzantıları da buna benzer. Allah 
fesatçıların şerrinden korusun! Biz buna sağcılık 
mefhumun şumüllü manasına küfür memleketlerindeki sağcılığın ve kapitalizm v.s. nin de katılmasını 
ilave edersek zamanımızın engellerini ve müslümanların gafletinden istfade etmesini bilen batılın 
şansını daha iyi anlarız. Aslında Hiristiyan ve Musevi 
bir düzen olan kapitalizm, batılı ve Yunani bir 
mefhum olan demokrasiyi savunanlar Batıdaki ismi 
ile “sağcı” lakabını alınca saf müslüman bunu 
Kur'andaki sağcı ile karıştırmış, onlarda bu karıştırmadan boşlanarak hayli Kur'an öper olmuşlardır. 
Doğrusu şudur ki onların yüzlerinde meymenet 
(sağcılık) olmadığ gibi kendileri de savundukları 
sistem itibarı ile Kurandaki “Ashab-ı Şimal 
(solcular)ın ta kendisidirler. Fakat müminler bu 
oyunu bir bile bilse. Nasıl mı? Faizci, maddeci, kaptı 
kaçtıcı, sömürücü, zengini koruyan, fakiri: ezen 
düzeni savunan, zekatı vermiyen, İslamı yaşamıyan 
sağcımıdır. Bunlar olsa olsa Kuran'daki “o neyaman 
solcudur onlar, bir bilebilseniz, onlar cehennem 
aranıdırlar...” tarife uyanların ta kendileridir. Aynı 
blis'i oyun şeytanı tuzağını millet, milli kelimesinin 
şumülünde de oynar. Milliyetçilik, soyunu koruma, 
kavmiyetçilik v.s. Buna kavram karmaşıklığının 
müslümanların gafletinden istifade ile doğduğu 
engel diyebiliriz. 

Diğer bir taraftan bazı batılı zihniyetler sosyalizm, kapitalizm gibi bazı sistemlerin bazı prensiplerinin İslamın bazı emirleri ile teyet geçmesinden 
yararlanarak, top yekün İslam nizamını görmemezlik 
ten gelenler saf müslümanları kelime oyunleri ie 
avutarak İslam sosyalizmi, Din ve Laiklik, Laik 
Osmanlı düzeni, İslam demokrasisi v.s. ile engellemeye çalıştıkları açıktır. Aslında İslam ancak 
İslamdır. İbrşey aynı anda hem kendisi hem de 
başkası olamıyacağı i gibi İslâmda katiyyen 
sosyalizm v.s. veya milliyetçilik olamaz. 

D 


İslâmın nihayi hedefinden uzaklaştırılan günümüz müslümanı batılı oyunlarla nasıl enge:lendiğini 
bir bilebilse. Halk halk diye diye halkın boynuna 
"halka takanların şeytani tuzağını bozacak inkılâbı 
kendi ruhunda bir başlatabilse. İblisi düzenlerin 
engelleri ile dahilden ve hariçten nasıl engellendiğinin şuuruna bir erebilse müslüman. Nefsinin 
zebunu olmaktan elini bir çekebilse, Hz. Musa (a.s.) 
nın elini Fravunların servetinden çektiği gibi. Ve 
Allah eri olmanın sırrına erebilse. O zaman müminin 
alnı parıldıyacak, fetih erlerinin “Lailahe lilâllah, 
Muhammededuresulüllah” kılıçları ile, O zaman çağ 
dirilecek. Tağutların putları düzenleri ile yıkılacak, 
Hakkın sevdalıları Allah'ın yardımına müyesser 
olunca. Ve Ulubatlı Hasanlar fatihlerin yurdundan, 
Malazgirtten yürüyünce küfrün sevdalıları Hz. 
Musanın kurdu gibi islah olacaklardır. Mana erenleri 
gönül erleri ile kaynaşıp, fetih askeri olacak ve 
Ankara'ya, İstanbul'a, ta Romanya, Amerika'ya ve 
Moskova'ya fetih götüreceklerdir.” 

“Her kim Allah'a sarılırsa sırat-ı müstakime 
iletilir” (Ayet-i kerime).. 
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O halde hakikat nedir? 
Hakikat, “Bataklıktaki Çiçek” yazımızda belirtti- 


 ğimiz gibi “İnsanın, kendini bilmemesidir”.İnsan 


kendini bilmiş olsaydı bilhassa kadın, yaradılışında- 
ki hikmeti idrak ederek hayatını tanzim etmiş 
bulunsaydı Sevginin, AŞKIN ne olduğunu, nereden 


kaynaklanıp nasıl geliştiğini de bilir dolayısiyle - 


yanlış yollar asürüklenip hüsrana uğramaz.ve “Ne 
talihsiz başım varmış” diye ağlamaz, AŞK adına 
hayvanların dahi yapmayacakları kepazelikleri işlemezdi. 

“Şeriat bir denizdir. Takva onun üzerinde yüzen 
bir gemidir.” deniyor. AŞK ile sevgi arasındaki 
münasebeti bu ifade içinde mütalaa edebiliriz. 
Başka bir teşbih ortaya koyacak olsak şöyle de 
diyebiliriz. “Sevgi bir dağ, AŞK zirvedir.” 

Genç kız sırılsıklam aşık! olarak evlenir. 
Sevgilisi için ölümleri göze aldığını ifade eder. Gözü 
sevdiği erkekten başka kimseyi görmez. ALLAH 
lütfeder, hamile kalır. Ve iş değişmeye başlar. Bu 
değişiklik çocuk dünyaya gelince kendini iyice belli 
eder. Anaile çocuk arasındaki muhabbet, sevgi artık 
herşeyin üstündedir. Ama AŞK değildir. Çocuğu için 
kendini ateşe atan, çocuğu için ölümü göze alan ve 
ölen âna çok duyulmuştur ama aşık olduğu kocası 
için ölen kadın yok denecek kadar azdır. 

Demek oluyor ki AŞK'ı münhasıran bir erkeği 
sevmek; onda,aradığı lezzeti,rahatı, huzuru, saadeti 
bulmak şeklinde anlamak ve hissetmek tamamen 
yanlıştır. İşte bunun içindir ki kadınlar AŞK 
hususunda aldanmakta ve bir türlü arzu ettikleri 
saadete, bahtiyarlığa kavuşamamaktadırlar. 

Bu ifademizden “Bir kadının bir erkeği sevmesi 
AŞK değil midir?” şeklinde yanlış bir mânâ 
çıkarılmasın. Dikkat edilecek olunursa “münhasıran” dedik. Erkekle kadın arasındaki sevgi münasebetiAŞK”'ınbir çeşitidir ve lâfzen ehemmiyeti haizdir. 
Mânâ itibariyle ehemmiyeti haiz olsaydı ananın, 
çocuğunu değil âşık olduğu kocasını tercih etmesi 
gerekirdi.Meseleyi, bir iki misal vererek biraz daha 
açalım. - 

Vatan müdafaası bahis mevzuu olduğunda 
vatanperver analar ve babalar, çocuklar için artık 
ana-baba, kardeş, arkadaş, çoluk çocuk sevgisi, 
kadının kocasına, kocanın &arısına, sevgililerin 
birbirlerine karşı olan AŞKLARI bahis mevzuu 
olamaz. Buna Vatan ve millet Aşk'ı diyoruz. 

Bazı insanlar vardır ki mesleklerini herşeyin 
üstünde tutarlar ve sevdiklerini feda ederler. Meselâ 
şarkıcıların ve artistlerin durumları böyledir. Yalnız 
burada şunu tespitte fayda vardır. Şarkıcıların ve 
artistlerin AŞK adı altında sergilenen hayatları 
kepazelikten, süflilikten başka bir şey değildir. 
Aralarında gerçekten seven yok değildir. Fakat kaide 


olarak mesleğini, sevdiği erkeğe tercih ettiklerini: 


görmek mümkündür. 

Biz bu mevzuda satırlarımıza bir nokta koyalım 
ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hep 
beraber okuyalım. 

“Sevgi, iyi olan birşeye karşı kendiliğinden olan 
bir . meyildir. Bu meyil kuvvetli olursa AŞK 
denir. | Düşmanlık da, iyi olmayan birşeye karşı 
kendilğinden olan nefrettir. iyilik ve kötülüğün 
olmadığı yerde, sevgi ve düşmanlık ta bulunmaz. O 
halde iyiliğin ne olduğunu bilmek gerekiyor. İyi 
şeyler herkesin yaradılışı icabı üç kısımdır: Biri, 
tabiatına uygun olup yapar. Yaradılışına uygun 


EDEBİYAT 


Manzum olsun mensur 


olsun güzel sözler. Bir de bunlardan bahs 
eden ilim. 


Divanece sözler mi demektir edebiyat. 
Muallim Naci 
“...Her edebiyat okuyan edib olmak 


lazım gelmiyor, belki birinci derecelerde edib 
olarak yaradılanlar isti'daf-i fevkaladesinin 
asarını ibraz için edebiyat ile iştigale muhtac 
olmuyor...” Namık Kemal. 

Türk Edebiyatı: Türklerin vücuda getirmiş oldukları edebi eserler. 

Türk Edebiyatı Tarihi: O eserler ile 
onların müessirlerinden bahs eder. Yakın 
zamanlara gelinceye kadar edebiyatımızın 
mükemmel bir tarihi oyyoktu. Nitekim yeni 
yazılmış olanlar da mükemmel denilebilecek 
bir halde değildir. Eskiden “Tezkiret-üş-Şuâra” ünvanriyle bazı kitaplar yazılmış. Fakat 


olduğu için iyidir der. Biri, tabiatına uygun olmayıp, 
yapmaz. Yaratılış icabı ondan kaçar. Buna kötü der. 
Muvafık ve muhalif olmıyana ise, ne iyi deriz, ne de 
kötü. -Buradan anlaşılıyor ki, anlaşılmayan şey 
hakkında iyi denmez. Bir şeyi anlamak his ve akıl ile 
olur. Hisler (duygular) beştir. Her birinin bir lezzeti 
vardır. O lezzet sebebi ile o şeyi sever. Yani tabiatı 
ona meyleder. Herşeyin saadetinin, o şeyin lezzet ve 
rahatında olduğunu herkes bilir. Herşeyin lezzeti ise 
tabiatının çektiği taraftır. Herşeyin tabii muktezası 
(ne için yaratılmışsa), yaratıldığı şey içindir. Nitekim 
şehvetin lezzeti, arzusuna kavuşmak, gadabın 
lezzeti, düşmanından intikam almaktır. Gözün 
lezzeti güzeller,şekiller, süretler, yeşillikler, akarsular ve buna benzer şeylerdir. Elbette bunları 
sever.Kulağın lezzeti; güzel ve vezinli seslerdedir. 
Elin lezzeti; yumuşak şeyleri tutmaktadır. Bütün 
“bunları severler, yani tabiatın bunlara meyli vardır. 
Bunların hepsi hayvanlarda da vardır. Fakat insanın 
kâlbinde, ruhunda altıncı bir his vardır. Dilediği sözü 
bununla söyler. İnsan hayvanlardan bununla aynlmaktadır. Bir de müdrikesi (anlayış kuvveti) vardır. 
Bu insana iyi gelir ve bunu sever. Diğer lezzatlerin 
duygu organlarına uygun olması ve onları sevmesi 
gibi olur. Bunun için Resulullah (S.A.V.) buyurdu: 
“Dünyadan bana üç şey sevdirdiler. Kadınları, güzel 
kokuyu ve gözümün nuru olan namazı. “Namaza 
daha üstün derece verdi. Hayvan gibi olup, kalpten 
haberi olmayan, hislerden başka birşey bilmez. 
Namazın iyi olduğuna ve sevilebileceğine katiyyan 
inanmaz. 


Kalbin lezzeti kendi hususiyetindedir ve onu 
onun için yaratmışlardır. Bu da işlerin hakikatını 
bilmek olup, insanın kâlbine mahsustur. Bozuk olan 
bir kâlp, gıda alma kabiliyeti bozulmuş hasta beden 
gibidir. Çamuru ekmekten çok sever. (İslâmı 
yaşamayanların sevgileri, aşkları aynen böyledir.(0. 
Töz) Tabii arzusunun eski haline gelmesi için ona 
ilaç verilmezse ve bu bozuk arzular beraberinde 
giderse, dünyanın zavallısı olur. Diğer şeylere karşı 
şehveti, arzusu, ALLAHU TEÂLA'yı tanımasından 
çok 
olanlar da hastadır. Tedâvi edilmezlerse öbür 
dünyanın zavallısı olurlar. İnsanın bedenine bağlı 
olan bütün arzu ve lezzetlerin 


ölümle beraber sönecekleri, tükenecekleri şüphesiz 
dir. Bedene Ait alemler de ölümle bitecektir. Marifet 
lezzeti kâlbe ait olup, ölümle artar. Hatta daha parlak 
olur.” 


İdrak kabiliyetini haiz kafalar için İbrahim Hakkı 
Hazretlerinden iktibas ettiğimiz işbu satırlar herhâl- 
de çok şey ifade ediyor. 

Cenab-ı Hak, insanın bütün azalarını insanın 
emrine ve hizmetine, emanetine vermiştir. Kalbi ise, 
kendine mahsus kılmıştır. “Orası Bana âittir” 
demiştir. Birisine on oda verseniz ve “dokuzunu sen 
kullan, biri bana aittir. Oraya hiçbirşey koyma” 
deseniz, böylece emanetleri teslimettiğiniz kişi size 
ait odayı da doldursa ne yaparsınız? ALLAH'IN 
(C.C.) bize verdiği emanetleri süfli emeller peşinde 
kullandığımız yetmiyormuş gibi bir de O'na mahsus 
kalbi tıka basa dolduruyor ve sonra sevgiden Aşktan 
bahsediyoruz. 


bunlar edebiyatımızın tarihi olmaktan ziyade 
bir kısım Türk şairlerinin natamam terceme-i 
hali demekdi. 

Türk edebiyatı tarihi - mevzuuna göre il 
defa yazan Köprülüzade Mehmet Fuad 
Bey'dir. O vadide onu takib ve taklid edenler 
de oldu. Nitekim aâbd-i aciz de okuyanların 
zihninde kolayca kalması emeliyle “Edebiyat 
Tarihimize Dair Manzum Bir Muhtıra” 
ünvaniyle bir kitap neşretdim. 

Türk edebiyatının tarihi devreleri: Edebiyat tarihimizi yazanlar, umumi bir taksim 
ile edebi devrelerimizi üçe ayırıyorlar. Bu 
devreleri ben de “ManzumMuhtıra” da şu 
yolda anlatmışdım: 

Türk edebiyatı müverrihleri, 

Üç devre sayıyor başından beri, 

Islam'dan mukaddem, Islamdan sonra, 

Bir de Avrupa'nın taklidi hâlâ. 

Pek eski zamandan beri Türklerin 

Bilgisi, duygusu derin mi derin 

Ne vakit başladı edebi onun ) 

Tarihten evvelki zamana sorun. : 

Birinci devrenin zamanı uzar 

Hicretin beşinci asrına kadar 

İkinci devre de epeyce uzanmış 

Tanzimat devrine kadar dayanmış 

Başlamış Şinasi üçüncü devre 

Şimdiki edebi devir, o devre 

Millet bir dördüncü devre bulmalı - 

Mdhsulü tamamen milli olmalı. — e 
Edebiyatımızın üçüncü devresi de birkaç 


Tahsil — 


iş—Aşk— 
gile 


AŞK, hakiki mânâsı itibariyle kâlpte hasıl olan 


sevgidir. Orada yeşerip, orada büyüyüp meyve 
vermesi ancak ve ancak din yoluyla olur. ALLAH'I 
çok çok zikretmekle olur. Kalbinde ALLAH'TAN 
başka veya ALLAH sevgisinden üstün sevgiye yer 
verenler dünyada da ahrette de hüsrana uğrarlar. 


İnsanların birbirlerini sevmelerinde menfaat 


vardır. Erkekle kadının birbirini sevmesinde duyu 
organlarına tekabül eden lezzet ve şehvet vardır. Ve 
bu sevgi insanın saadetini temin etmekten uzaktır. 
Saadetten anlaşılan mana ALLAH'I tanımak ve 
bilmektir. ALLAH'ı tanımak ve bilmek ise kalbi, 
O'nun tecelligâhı haline getirmekle mümkündür. 


Genç bir kızın, hoşlandığı, beğendiği bir erkekle 


beraber olmasından duyduğu lezzet bir anlıktır. 
Sevdiği erkekle elele tutuşup gemek, loş ışıklı bir 
diskotekte densetmek lezzet ve tad veren, insanın 
çöpleşmiş kalbini, safiyetini kaybetmiş ruhunu 
ürperten şeylerdir. Ama hepsi bir anlıktır ve insanın 
saadetini temin etmekten uzaktır. 


fasla ayrılmıştır: Şinasi'nin açtığı, Namık 
Kemal, Mahmud Ekrem, Abdülhak Hamid 
Beylerin parlattığı fasla “Tanzimat Edebiyatı” deniliyor. Tevfik Fikret”le arkadaşlarının 
“Servet-i Fünun” mecmuasındaki yazılarına 
“Servet-i Fünun Edebiyatı” yahut “Edebiyat-ı Cedide” tabir ediliyor. Meşrutiyetin 
ilanından sonra çılıp kapanan: “Fecr-i Ati” 
kulübü mensuplarının meydana getirdikleri 
edebiyatı “Fecr-i Ati” Edebiyatı, ondan 
sonrakilere de “Milli Edebiyat” namı veriliyor. Bunlardan her birinin hususiyeti 
hakkında söz söylemek edebiyat tarihine âit 
olduğu için onlara dair burada izahat vermeyi 
münasib bulmadım. 


Asgari üç oda bir salon sobalı: 
sobasız kiralık ev arıyorum. Ev sahibi- 
nin paranın çokluğunda değil bereketinde olmasını arzu ederiz. Sebil adresine veya 26 38 96, 27 20 99 numaralı 
telefonlara haber verilmesini istirham 
olunur. ORHAN TÖ 


Oturup yine anlaşmışlar.. Saltçılar, safsatacılar!.. SALT-2 imiş bunun adı. Birincisini 
1963'lerde yapmışlar. O günden bugüne 
kadar tekrar çok haltlar karıştırmışlar ki 
onaltı sene sonra birbirlerine tekrar yanaşıp 
kavuşmuşlar. Sanki havaya fırlatılan peyk 
mübârekler!.. Menfaatleri olan noktada nasıl 
da kenetlenirler! Demek suları-huyları bir. 


Bunlar büyük devletler.. Büyüklük rivâyetleri kendilerinden menkül... “Biz büyügüz!” demişler ve taşradakiler de “Okey” 
diyerek baş eğmişler.. “SSCB. ve ABD.” 
Büyüklükleri tartışılmaz olmuş.. Olmuş da 
ne olmuş? Yeryüzü barut fıçısına, insanoğlu 
yakan ateş ve yıkan sele dönmüş.. İnsanın 
ölmesi için tam döityüz milyar dolar 
harcamışlar. KGB'lerle, Cİ A”'lerle insanlığın 
kanına girmişler.. Yeryüzüne dağılıp her 
tarafa huzursuzluğu yaymışlar. Bir yandan 
yangın çıkarıp diğer yandan yangını aramışlar.. Ve bunlar: “herkesi kör, âlemi serser 
sanmışlar.” Hele Müslümanı... Her zaman 
yapayalnız bırakmışlar. 


SALT-2'de anlaşmış saltçılar.. Gazeteler 
“andlaştılar” diye yazdılar. Acaba anlaşmaları “yeminli” mi oldu ki! Büyük denilen 

- güçler arasında “Kırmızı telefon”ları duyuyorduk amma artık saltlara da alışmaya ve 
şartlanmaya başladık. Baksanıza, iki büyük 
baş birbirleriyle vuruşmaktan korktukları 
için SALT-2'ye “he” demişler!.. Ellerinde 
birbirlerini imhâ edecek silâhları varmış.. 
Kullanılırsa vatandaşları yanarmış!.. İnsanollrkları tutmuş da hemen anlaşıvermişler. 
Umümun menfaatine değil canım, kendi 
hayırlarına!.. Dünyaya pahalıya mal olan bir 
hediye. Zira dünyayı, aralarında dengeli bir 
şekildetaksim etmişler.. Çok insancıl (!) olan 
Brejnev'in açıklaması ise tuzu, biberi olmuş. 
Meğer 72'lik ihtiyar: “Allah bizi afvetmez” 
dememiş!.. Din düşmanı olmayan (!) bir 
rejimin liderielbet böyle konuşur!.. “Rusya'- 
da câmi'ler var” diyenler ehemmiyetle 
duyurulur. 


Pekiyi ey saltçılar, sizin canınız can da 
başkasınnki patlıcan mı? Salatalık gibi 
doğrananlar karşısında salt'lara niçin başvurmuyor, ya susuyor veya safsatalarla 
vakit geçiriyorsunuz? Lübnanlının sesini 
duymuyor musunuz? Yahudilerin bomba 
sesleri size ninni gibi mi geliyor? İran'da 
katledilen yüzelli bin kişinin iniltilerini şahlık 
için mi duymadınız? Bugün Afganistan'da 
şehid düşen Müslümanlar'ın aziz kanları 
SALT -2'lerinizi silip süpürmüyor mu? Kuzey 
Afr ika'daki vuruşmalar, uzak doğüdaki 
boğuşmalar size hiçbirşey anlatmıyor mu? 
Açlık ve ilaçsızlıktan sürünüp ölenler karşısında sağır ve dilsiz kalışınız neyin ifâdesidir? 

Bırakın şu salt uyutmaları ile dünyada 
musallat olma atraksiyonlarınızı!.. Asli 
hüviyetinizle ortaya çıkın ki insanlık kurtulsun! 


Allah-u Teâlâ kuluna, 
kulundan daha yakındır. 
Bundan maksat, mekân ve 
cihet yakınlığı değildir. 
Allahın her zerreye, her 
noktaya yakınlığı .müsavidir. Bu sebeple kendisine 
yalvaranları bilir ve yalvarmalannı işitir. Dilerse 
bu yalvarmaları o lâhza 
içindi: kabül eder, yerine 
getirir, dilerse bir zaman 
sonra verir, dilerse-de hiç 
vermez: 


Bazan ihtiyaçlarının 


bertaraf edilmesi için, şu- 


na buna müracaat niyetin- 
de bulunan bir kulunun 
ihtiyaçlanm, onun müracaat etmek istediği yerlerin gayrisinden gönderir. 
Velhasıl Allah'ın her kuluna ayrı bir muamelesi 
vardır. Kula yaraşan istemektir. Ondan sonra kendi hakkında Hak'dan ne 
muamele zuhur ederse ona 
memnunlukla razı ve teslim olmaktır. 

Hususi ve umumi bü- 


EL—MUCİB 


(Kendine yalvaranların 
isteklerini veren.) 


tün ihtiyaçların temini ve 
tesviyesi için birbirlerinin 
bilgilerinden faydalanmak 
üzere, arzda yaşayan bütün insanların birbirlerine 
müracaatları ve yardımlaşma isteği doğru ise de, 
insan kudretinin üstünde 
bulunan işler için yine in- 


sanlara müracaat etmenin 


“doğru olup olmadığını bil- 


mek lâzımdır. Çünkü insan 
kudretinin üstünde olan 
her müşkülü ancak Allah 


'açar ve böyle bir şeyi Al- 


lah'dan başkasından istemek onu Allah'a denk tutmak, insanı küfre götürür. 


hadislerin ısığında 


Ebü Hureyre (r.a.)'den 
rivayete göre, Nebiyy-i 
Muhterem (s.a.v.) şöyle 
buyurmuştur: 

“Allah-u Teâlâ'ya ve 
âhiret gününe imân eden 
kimse, hayır söylesin veyâhud sussun.” 

Ebü Müsâ (r.a.)'den, 
şöyle dediği rivayet olunmuştur: 

“Ya Resulallah hangi 
müslümanlar daha faziletlidir? diye sordum. Resul-i 
Ekrem (s.a.v.): 

“Elinden ve dilinden 


müslümanların sâlim kaldığı kimsedir” buyurdu.” 


ol 
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(Hadisi, Buhâri ve Müslim 
i rivayet etmişlerdir.) 
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YEŞİL SANDUKA 


İçimde bir ferahlık duyuyor ve gözlerim 
bir garip âleme mıhlı, dalıp gidiyorum. 
Büyülenmiş gibiyim, şu anda, başım 
uğulduyor, içim titriyor. Donmuş gibiyim. 
Hocanın “Allahüekber” sözüyle bütün 
cemaat ayağa kalkıyor, biraz geç kalarak 
ben de silkinip kalkıyorum. Kadınların hepsi 
beyaz başörtülü. Bellerine kadar uzanıyor 
bu bembeyaz örtüler. Sanki, sanki -yarı 
kefenli gibiler hepsi de... Sanki hepimiz 
ölmüşüz de, Allah'ın huzurunda “tabutun 
kapağını açıp ayağa kalkmışız. Kıyâm 
etmişiz gibi. Öylesine efsunlu bir hava ve 
öylesine güzel, huzur dolu bir atmosfer ki, 
tüm hücrelerime değin Allah'a tam bir 
teslimiyet halindeyim. Bu eşya ve bu hâl... 

Allahım, sen beni senin yolündan ayırma. İçimi aydınlat ve sana olan aşkımı çok, 
ama çok yücelt. Ben tek sana aşık olayım, 
tek senin için beyazlar giyinip salınayım. Ne 
olur Allahım bana tam bir kulluk nasib et. 
Senin için eriyip kül olayım, yolunda bir hiç 
olayım... 

Kulaklarımda çınlayan bir “Allahüekber”le tüm cemaat eğiliyoruz. Huşü ile 
duaları mırıldanıyoruz. Aminler hep bir 
ağızdan çıkıyor. Sağımıza, solumuza dostça 
selam verip, duaya başlıyoruz. “Bizi dinden, 
imandan ayırma” deyip, tüm insanlık için, 
cem-i cümle için hayır diliyoruz. 

Yandaki odayı ve dekorunu düşünüyorum. Gözlerim seccademin motifinde. Evet, 
yan odada bir tabut ve kara kazan... Son 
duraktaki son odamızın dekoru bunlardan 
meydana gelmiş. Nazamı edâ etmek için 
camiye geldiğimde o odanın kapısını açık 


Mine ALPAY 


da, “İşte” diyorum, “bu son yatağım, yeşil 


sanduka”. Suyu ısıtacak kazan ve su 
dökecek maşrapa. Temiz bir şekilde toprağın koynuna vermek için kolları sıvayacak 
nur yüzlü ihtiyar kadınlar... Tırnaklarımı 
kesip, cilasını, ojesini çıkaracaklar. Sonra 
yıkayacaklar beni, peştemallı, takunyalı, 
melek ruhlu ihtiyarlar. Keşke Rüveyda 
Hanım teyze yıkasa, çünkü, o evliya gibi bir 
kadın. Onu çok severdim. Böyle çırılçıplak, 
utanırım ama O ulvi kadından. Ve gözlerim 
kapalı bana abdest aldıracaklar. Bembeyaz 
patiskayı saracaklar vücuduma, kefen çok 
yakışacak uzun boyuma. Zaten tabuta da 
çok yakışıyorum, boylu boyunca kapladım 
sandukayı. Hayranlıkla seyrediyorlarbeni, 
gülümseyen dudaklarıma bakıyorlar... 
Namazın ortasında, birden ışıklar mı 
söndü yoksa gözlerim mi karardı, bilmiyorum, yanımdaki ihtiyar kadına acı bir çığlık 
atarak sarıldım. Götürmeye gelmişlerde 
beni, tabutun içine itiyorlardı. “N'olur, 
engel olun onlara, vermeyin beni.” Beyaz 
başörtülü kadın simsıkı sarılıyor bana: “Ağlama yavrum” diyor, okşuyor, seviyor. 
Fakat hıçkırıklarımı durdurmak imkansız. 
“Biz varız” diyor, “Hiç verir miyiz seni” 
diyor. Ama korkutmamak için söylüyor. 
Verecekler beni. Toprak talibim olmuş, 
koynuna istiyor. Onlar ne zamandır hazırlıyorlardı zaten beni. Hissediyordum bunu. 
Ürkütmemek için belli etmiyorlardı. “Örtün” demişlerdi. “Açık gezmekle, saçlarını 
ata ata yürümekle, sırtını, göğsünü açmakla 
hem sen günaha giriyorsun, hem de 


başkalarır: günaha sokuyorsun. ” Belliydi 
Yüşa dağının düşlerime girmesi, namaz 
kılmamı isteyen sesin göklerde çınlaması, 
mübarek zatlara koşuşum ve içimin huzurla 
dolmasından belliydi. Keşke dinleseydim o 
sesi, göğsümü iliklemek isteyenleri, başımı 
örtmek isteyenleri itmeseydim keşke. Bu 
denli hırçın, dikbaşlı olmasaydım keşke bu 
ikazlara. Demek toprak hepsini gördü. 
Dünya hevesleri uğruna, başkaları için 
süslenmek, kahkahalarımı, umursamazlığı- 
mı, toprağı unutuşumu, hiç ama hiç hoş 
karşılanmayacak tabii. Kıskanacak iki 
metrelik toprağım. Kendisine vasıl olduğumda intikam alacak bir büyüğünden. 
Belki ısırmayacak milyonlarca kurt, böcek, 
parazit, solucan. Ama gözlerime, ağzıma 
izin almadan, en tabii hakları olarak girip 
çıkacaklar. Toprağa düşen gözlerime dönüp 
bakan olmayacak. 

Çıplak kollarımı gören olmayacak, göğsümde yatan azgın, iğrenç bir çift yeşil gözlü 
yılandan gayri. Boynuma bir tahta düşecek 
yukardan, tam da çürümeye başlamışken. 
Mübârek evliyalar, hiç çürümezlermiş, 
Allah ruhları gibi temiz olan cisimlerie 
ne kıyamazmış, olduğu gibi muhafaza 
edermiş. Ve yıllar sonra bile açıldığında 
mezarı, olduğu gibi terü taze, yeni 
gömülmüş gibi bulurlarmış onu. Ne güzel 
birşey, hep aynı şekilde kalmak, hiç 
çürümemek. Bunun için Allah yoluna 
bir ömür adayıp, kimseyi kırmadan, sevgili- 
ye, Allaha kavuşma gününü beklemek 
gerek. Fakat ben öyle yapmadım. Herkesi 
kırdım, döktüm. Ve şimdi toprak, kendisi 
için hazırlanmamı aç gözlülükle bekliyor... 


ağ 


bırakmışlardı. O kapıdan başımı uzattığım 


wa 
İZ 


DOĞAN ORMANTEPE/ 
FRANSA: Sebil'imiz ve onun 
çilekeş mensuplan hakkındaki samimi his ve düşünceleriniz için teşekkürler ede. 
riz. Allah râzı olsun! 

Ekli olarak gönderdiğiniz 
vasiyetnâme kırk yıldan beri 


“elden ele dolaşır durur. 


Bunun pek aslı faslı olduğunu sanmıyoruz. Olsa da, 
kerâmet sahiplerinin kerâmetleri sırf kendileri için bir 
delildir, başkalan için değildir. Bu bakımdan böyle 
hayal mahsülü bir şeyi masraf edip dağıtacağınıza, kardeşlerimize imân esaslannı 
öğreten, İslâm'ın yüceliğini 
gösteren küçük kitap ve 
broşürleri dağıtsanız daha 
faydalı olur sanıyoruz. Bilvesile selâm ve sevgiler 
sunar, alışmalarınızda, başanlardi eriz. 
ŞİFA TÜRKMEN/AVUST- 
RALYA: Gönderdiğiniz çek 
Avrupa Büromu'za ulaşmış, 
adreslerini bildirdiğiniz kardeşlerimiz de, abone kayd 
edilmişlerdir. Sebil'imiz için 
gösterdiğiniz fevkalâde gayret ve fedakârlığın minnett&- 
nyız. Allah râzı olsun! 
Yılbaşından beri Avustral 
ya, Amerika, Danimarka, 


libya ve Suudi Arabistan 
gibi uzak yerlerdeki abone- 


lerimizin gazetelerini UÇAK 


postasıyla göndermekteyiz. 
Ancak mektubunuzdan anlaşılıyor ki; posta memurlan 
bu gazetelerin üzerindeki 
pul miktanna dikkat etmeyerek, irsalâtı âdi posta ile 
yapmaktadırdar. Bu husus, 
gazeteler üzerinde UÇAK 


. bantı yapıştınlmamasından 


doğmuş olsa gerektir. Bundan böyle, bu noktaya da 


husüsen dikkat edilecek ve ' 


posta ilgililerin ikazı için 
gereken yapılacaktır. Tahmin ederiz, artık, gazeteleriniz gecikmeksizin elinize 
ulaşır. 

Başyazanmı Kadir Mısıroğlu önümüzdeki kış aylarında Avustralya ve Amerika'ya giderek şimdiye kadar 
hiç bir hatibin uğramadığı 
bu yerderdeki gurbetzede 
kardeşlerimize konferanslar 
vermeyi düşünmektedir. Allah'dan bir mâni zuhur 
etmez ise, kendisiyle yakı- 


nen görüşüp konuşarak dert 


ve davalannızın halli için 
gerekeni birlikte yapabilirsiniz. Bu iş için inşallah 
ileride tekrar muhâbere ederiz. Şahsınızla Avustralya 
daki bütün din kardeşlerimi- 


zi candan selâmlar ve çalış-. 


malannızda başanlar dileriz 

AKKARTAL/AVUST 
RALYA: Gazetelerinizin zamanında ulaşması için gerekli tedbirlere tevessül edil- 


miştir. Ümid ederiz, bundan 


sonra herhangi bir gecikme 
ve aksama olmaz. Mümessilimiz sıfatıyla gazetemiz Sebil'in Avustralya gibi uzak 
bir kıtada okunmasına ve 


oradaki gurbetzede kardeşlerimizin ikaz ve irşadına 
vesile olması vesatetinizden 
dolayı sizi tebrik eder, minnettarlıklanmızı arz ederiz. 
Allaha emânet olunuz. Se- 


lâmlar. 
FAHRİ TURAN/B.ALMAN- 
YA:Gönderdiğiniz emânet 


teslim alınmış, aylık İngilizce ilâvemize abone kaydınız 


yapılmıştır. Bu son tediye-- 


nizle abone müddetiniz 230. 
sayımıza kadar uzatılmıştır. 
Bilvesile selâm ve sevgiler 
sunanz. 
HÜSEYİN BAŞ/B. ALMAN- 
YA: Gönderdiğiniz emânet 
bize ulaşmıştır. Teşekkürler 
ederiz. Talebiniz üzerine 
yurd içi abonesi de yapılmış, 
gazetesi de gönderilmeye 
başlanmıştır. Bilvesile selâm 
ve sevgilerimizi sunanz. 
MUSTAFA İHTİYAR/MEDİ- 
NE'Yİ MÜNEVVERE: Eksik 
sayılannız o gönderilmiştir. 
Borcunuz için Mustafa Akpınar kardeşimizin mektubunda bir kayıt vardı. Fakat 
fırsat bulup onu tahsil edemedik. Ancak bu, ehemmiyetli bir husus değildir. Ne 
zaman olsa öderseniz. 
Başyazanmız Kadir Mrsıroğlu önümüzdeki ay sonlanna doğru umre için oraya 
gelecektir. Kendisiyle görüşürsünüz. Beşir Ağa Medresesinde birlikte kaldığınız 
kardeşlerin hepsine selâm ve 
sevgilerimizi sunar, huzur 
Resülüllâh'da dua ederken, 
bizleri de gönülden geçir 
menizi rica ederiz. 
ŞİFA TÜRKMEN/AVUST- 
RALYA: Frankfurt nakliye 
şirketl..: veya posta teşkilâtında çalışan bazı Türklerin 


gazetemiz süikasd tertip ettiklerini biz de tesbit etmiş 
bulunmaktayız. Bu husus 
için, ilgililerin dikkati çekilmiştir. Ümid ederiz, bundan 


böyle gazeteleriniz aksam&-' 


dan elinize ulaşır. 

İsim ve adresini verdiğiniz Hüseyin BOZ'un imanlı 
bir kardeşemizin olduğunu 
kaydettiğiniz kişilerden öğrenmiş bulunuyoruz. Bize 3 
resim ve bir nüfus süreti 
gönderirse, kendisine muhöâbilik kartı tanzim edip 
yollanz. Nüfus süreti tasdiksiz olabilir. Bu iş için Avrupa 
Büromuza bizzat müracaatı 
daha uygundur. 

Başyazarımız önümüzdeki sonbaharda sizleri ziyaret etmeyi düşünmektedir. 
Bilvesile selâm ve sevgileri- 
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Bülent Ecevit...Evet... 
Ya Mustafa Bülend ? 


SE Ya Mustafa Şükrü Efendi?... 
be ğiğiİ Bucser Türkiye'deki 
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biliyor musunuz? 
12) Biliyotsiliiz bu eseri okuyunca kazanacaksınız. 
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mizi sunar, çalışmalannızc. 
başanlar dileriz. 
MUSTAFA DÜZ/HOLLAN- 
DA: Hakkımızdaki samimi 
düşünceleriniz için teşekkürler ederiz. Allah rözı 
olsun! Bize sorduğunuz suallar için, gerekli cevaplar 
vermeye bu sütunun hacmi 
müsaid değildir. Siz, en iyisi 
Başyazanmız Kadir Mısıroğlu'nun eserlerini okuyunuz. 
Bunların hepsi de Frankfurt'daki büromuzda mevcuttur. Telefon veya mektupla oraya müracaatınızı 


rica eder, bilvesile selâm ve 


sevgiler sunanz. 
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